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Voorwoord  
Bijbelse onwetendheid komt veelvuldig voor! Een opinieonderzoek liet zien, dat minder dan 50 procent van de 

Amerikaanse volwassenen wisten, dat Genesis het eerste boek van de Bijbel was! Minder dan éénderde kon de vier 

evangeliën opnoemen. Ofschoon de meerderheid van de Amerikanen zal zeggen, dat zij de Bijbel als het Woord van God 

beschouwen, weten slechts enkelen veel over de inhoud. U, die deze les bestudeert, bent duidelijk anders. Door deze cursus 

is het merendeel van U betrokken bij een systematische studie van bijna twee jaar van Gods Woord.  

Hoe kunt U groeien in Uw studie en begrip van Gods boek, de Bijbel?  

Bestaat er een bijzondere goede manier om de Bijbel te bestuderen?  

In feite zijn er aan aantal goede manieren om bijbelstudie te doen. Elk hiervan is waardevol en kan bijdragen aan een 

steeds groeiend begrip van Gods Woord.  

Onze houding is het meest belangrijke deel van elk bijbelstudie plan, dat wij hebben. Wij moeten Gods Woord met een 

nederige, onderwijsbare geest benaderen. Wij moeten bereid zijn om door Gods Woord gecorrigeerd te worden. Soms zal 

het pijn doen! Tenslotte vergeleek de Apostel Paulus de Bijbel met een scherp, tweesnijdend zwaard. Een dergelijk zwaard 

snijdt en zal ons helpen om de echte houdingen en intenties van ons hart te onderscheiden.  

Wellicht is de meest gebruikelijke en de meest eenvoudige manier van bijbelstudie om gewoon de Bijbel te lezen, zoals U 

dat doet met elk ander boek. Als U het nooit gedaan heeft zou U het moeten proberen. Een dergelijke benadering geeft U 

een overzicht van de Bijbel en helpt U om "de loop van het verhaal" te krijgen. Het zal U helpen om de Bijbel in 

samenhang te begrijpen en laat U de bron zien van veel wat elders in de Bijbel toegelicht wordt.  

Deze Bijbelstudie bestaat uit 10 delen van zorgvuldig gekozen Bijbelstudies.  

Het is bedoeld om de Christen te helpen om te groeien tot volwassenheid in het geloof.  

Deze Bijbestudie is geschikt voor gemeente Bijbelstudie, maar ook voor celgroepen en huisgemeenschappen. Hoewel ze 

op zichzelf staande delen zijn, wordt er geadviseerd om ze in volgorde te onderwijzen om meer rendement eruit te halen.  
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1. Wie is de Heilige Geest? 

Heilig 

Wat is het belangrijkste kenmerk van de Heilige Geest? Dat Hij HEILIG is. Dat kunnen we opmaken uit het feit 
dat Hij in de Bijbel zo vaak de HEILIGE Geest van God wordt genoemd. Het blijkt ook uit de volgende uitspraak 
van Jezus, die hevig verontwaardigd was toen Hij (die vervuld was van de Heilige Geest) werd uitgemaakt voor 
iemand die van de duivel bezeten was: 

"Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die 
zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die 
heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oord eel. Want zij 
(=schriftgeleerden) zeiden: Hij heeft een onreine geest." (Marcus 3:28 -30, HSV2010) 

Jezus werd zelf voor van alles en nog wat uitgescholden en daar kon Hij wel tegen. Maar toen de Heilige Geest 
gelasterd werd, was Jezus vol van heilige verontwaardiging. De Heilige Geest is waarschijnlijk het allerheiligste 
van God en Hij moet dus wel een zéér belangrijke Godspersoon zijn voor Jezus. En ook voor ons als gelovigen!  

De Heilige Geest is God 

De Heilige Geest is zelf ook God, evenals God de Vader en Jezus de Zoon. Dat blijkt bijvoorbeeld uit wat Petrus 
zei tegen Ananias die een deel van de opbrengst van zijn landgoed als offer aan de gemeente gaf, terwijl hij een 
deel had achtergehouden, om daardoor gerespecteerd te worden:  

"... Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een 
deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? ... Niet de mensen heb je bedrogen, maar 
God zelf." (Handelingen 5:3-4, NBV2004) 

Bovendien is de Heilige Geest eeuwig, evenals God de Vader en God de Zoon. Jezus zei over Hem:  

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in 
eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid ..." (Johannes 14:16-17, HSV2010) 

Ook was de Heilige Geest al actief bij de vormgeving van de aarde. Sterker nog: Hij moet zelf Schepper zijn 
geweest, degene die de schepping ontwierp en bij de uitvoering betrokken was:  

"De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zw eefde 
boven het water." (Genesis 1:2, HSV2010) 

"Heel uw schepping moet zich aan u onderwerpen. Want u sprak en het was er, u zond uw geest en hij 
bracht het tot stand..." (Judit 16:14, NBV2004, één van de deuterokanonieke boeken)  

"De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt..." (Job 
33:4, HSV2010) 

Kortom: de Heilige Geest heeft kwaliteiten die alléén aan God kunnen worden toegeschreven. De Heilige Geest 
is één van de drie Godspersonen die een eenheid vormen in drie verschijningsvormen. De Heilige Geest IS God. 
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Is de Heilige Geest een persoon of een kracht? 

Er zijn mensen die er moeite mee hebben om de Heilige Geest als een persoon te zien. Ze spreken liever over 
'Gods werkzame kracht'. Ze wijzen erop dat de Heilige Geest in de Bijbel 'Geest van God' wordt genoemd 
(bijvoorbeeld Genesis 1:2; Matteüs 3:16; 1 Petrus 4:14) en 'Geest van Christus' (bijvoorbeeld Romeinen 8:9; 1 
Petrus 1:11). De uitdrukking 'Geest van ...' doet niet denken aan een zelfstandig handelend pe rsoon en dat 
komt nogal onpersoonlijk over. En ook doordat de Heilige Geest steeds in opdracht van God de Vader en van 
Jezus handelt, komt Hij niet over als een zelfstandig persoon.  

Toch hebben de meeste gelovigen door de eeuwen heen steeds vastgehouden aa n de goddelijke drie-
eenheid en het standpunt dat de Heilige Geest een persoon is. We komen in de Bijbel namelijk veel uitspraken 
tegen met betrekking op Gods Geest die alleen maar over een PERSOON kunnen gaan. Hier volgen enkele 
voorbeelden: 

"Op een dag ... zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak 
die ik hun heb toebedeeld.' " (Handelingen 13:2, NBV2004)  

"En als Hij (=Heilige Geest) komt, zal Hij het ongelijk van de wereld aantonen, en laten zien wat zonde, 
wat gerechtigheid en wat oordeel is." (Johannes 16:8, WV2012) 

"Wanneer echter de Helper komt ... zal Hij over Mij getuigenis afleggen ..." (Johannes 15:26, WV2012)  

"Bedroef Gods heilige Geest niet ..." (Efeziërs 4:30, WV2012)  

Het lijkt me erg duidelijk dat Gods Geest een persoonlijkheid heeft, want Hij spreekt, wijst mensen aan, geeft 
mensen inzicht, getuigt van Jezus en kan beledigd of verdrietig worden. En wie met een concordantie alle 
Bijbelgedeelten opzoekt over de Heilige Geest kan gemakkelijk ook ande re voorbeelden vinden. 

De Heilige Geest wordt in de Bijbel in één adem genoemd met Gods kracht (bijvoorbeeld Lucas 1:35; 
Handelingen 10:38; Efeziërs 3:16; 2 Timoteüs 1:7). Toch lezen we nergens in de Bijbel dat de Heilige Geest de 
kracht van God IS, maar we lezen wel over de kracht VAN de Heilige Geest. Daarom doen we er goed aan om de 
Heilige Geest te beschouwen als een Godspersoon. Helemaal begrijpen doen we het niet, maar is dat zo erg?  

Het innerlijk van God 

Christenen geloven niet in drie afzonderlijke goden, maar in een drie-eenheid van de enige ware God. Deze 
bestaat uit drie min of meer zelfstandig optredende Godspersonen (Vader, Zoon en Geest) die tegelijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als een goddelijke drie-eenheid. 

De Heilige Geest is God zoals Hij zich manifesteert in de geestelijke wereld, zoals Jezus als mens is verschenen 
in de materiële wereld. Zoals Jezus de uiterlijke kant van God is, zo is de Heilige Geest de innerlijke kant van 
God. 

"... De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God." (1 Korintiërs 2:10, HSV2010)  

Omdat voor God geen beperkingen van tijd en ruimte gelden, kan de Heilige Geest overal tegelijk zijn. In 
Openbaring 1:4 wordt gesproken over de 'zeven geesten voor Gods troon'. Daaruit komt de 
alomtegenwoordigheid van Gods Geest naar voren. 
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De Heilige Geest woont permanent in de harten van wedergeboren gelovigen waardoor zij in verbinding staan 
met God zelf, de bron van alle zegen en kracht. In Johannes 14:16-24 legt Jezus aan de discipelen uit wie de 
Heilige Geest is. 

De Grote Onbekende? 

Het is me in vroegere jaren elk jaar met Pinksteren opgevallen hoe voorgangers niet of nauwelijks raad wisten 
met de Heilige Geest. Wat was er dan te vieren met Pinksteren?  

Als we kijken naar de geloofsbelijdenis van Nicea, dan zien we dat er het één en ander wordt gezegd over God 
de Vader, vooral ook over de Zoon, maar over de Heilige Geest ... helemaal niets! Alleen de woorden: "Ik geloof 
in de Heilige Geest." Maar niets OVER de Heilige Geest. Is de Heilige Geest dan zo  onbelangrijk dat er niets over 
Hem gezegd kon worden? Door de eeuwen heen is de Heilige Geest een sterk verwaarloosd thema geweest.  

Kortom: voor veel kerkmensen is de Heilige Geest eigenlijk een onbekende. Zij veronderstellen dat de Heilige 
Geest op één of andere manier iets met hun geloofsleven te maken heeft. Maar Hij maakt niet of nauwelijks 
deel uit van hun dagelijkse geloofsbeleving.  

Dit hoofdstuk is bedoeld om de persoon van de Heilige Geest dichter bij je te brengen en een verlangen bij je 
op te wekken om je meer open te stellen voor zijn krachtige, liefdevolle aanwezigheid in je hart.  

De Heilige Geest verbindt God en mens 

Toen Jezus naar de aarde kwam, gebeurde er iets heel bijzonders: God zelf kwam onder de mensen wonen. In 
het Matteüs evangelie lezen we daarover het volgende: 

"De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef 
maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest ... Dit alles is gebeurd 
opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal 
zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 
‘God met ons’." (Matteüs 1:18-23, NBV2004) 

"... De naam Immanuel betekent: God is bij  ons." (Matteüs 19:23, BGT2012) 

Het is opmerkelijk dat de Heilige Geest direct betrokken was bij de geboorte van Jezus:  de allerhoogste God, die 
Geest is (Johannes 4:24), werd op een lichamelijke manier geboren als mens. Het grootste scheppingswonder 
dat de Schepper ooit heeft verricht, want  Maria werd zwanger door de Heilige Geest. De engel vertelde het 
haar met deze woorden: 

"... De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God." (Lucas 
1:35, NBV2004) 

In een mens kan bij zijn wedergeboorte op een vergelijkbare manier een nieuw leven verwekt worden, doordat 
de Heilige Geest in hem komt. Daardoor wordt Jezus in zekere zin geboren in zijn hart. En dat wonder is 
vergelijkbaar is met de maagdelijke geboorte van Jezus. Als de Heilige Geest in je hart woont, woont Jezus ook 
in je hart en kun je met Hem communiceren in gebed.  

"Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus ..." (Efeziërs 3:17, GNB1996) 
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Jezus was 'God BIJ ons', maar de Heilige Geest is 'God IN ons'. Geen wonder dat Jezus ooit tegen zijn discipelen 
had gezegd: 

"Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie 
helper, de heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben." (Johannes 
16:7, BGT2012) 

Als je er goed over nadenkt is dit ontzettend bijzonder. De hoogheilige God deelt zijn eigen innerlijk, het 
diepste van zijn eigen wezen, met mensen die leven op een door zonde verdorven aarde en die zelf nog 
regelmatig zondigen. Wat gaat God ontzettend ver in het verbonden willen zijn met mensen!  

Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele christengelovige ten volle beseft hoe bijzond er en hoe kostbaar deze 
verbintenis met God is en welke invloed deze verbintenis kan hebben op zijn eigen leven en op de levens van 
anderen. Omdat de oneindige God onbeperkt is, zijn de mogelijkheden van de inwonende Heilige Geest ook 
onbeperkt. Wat de Heilige Geest in en door de gelovige kan doen, kan alleen worden beperkt of afgeremd door 
... ongeloof of ongeoefend geloof. 

Jezus heeft de Heilige Geest gezonden 

Jezus legde aan zijn discipelen uit dat de Heilige Geest niet op eigen gezag werkt in het hart v an de mens, maar 
dat Hij wordt aangestuurd door God de Vader en door Jezus. Om te beginnen is Hij naar die mensen toe 
gekomen naar wie Hij is gezonden. Jezus liet kort na zijn opstanding de Heilige Geest op de discipelen komen: 

"En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest." (Johannes 
20:22, HSV2010) 

"Daarna blies hij op hen en zei: ‘Nu hebben jullie de heilige Geest gekregen." (Johannes 20:22, 
BGT2014) 

Later werd de Heilige Geest naar de groep gelovigen gezonden die op Hem wachtten om hen tot geestvervulde 
mensen te maken: 

"En ik (=Jezus) zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest ..." (Johannes 
14:16, BGT2014) 

De Heilige Geest kwam niet op eigen initiatief, maar op initiatief van Jezus. En wat de Heilige Geest aan de 
mensen doorgeeft komt ook niet uit Hem zelf, maar ook dat komt bij Jezus vandaan.  

Waarmerk van verbondenheid met God 

In het volgende Bijbelgedeelte kun je lezen dat de inwoning van de Heilige Geest in je diepste innerli jk, ervaren 
wordt. Het is als een teken of een verzegeling waardoor je als gelovige weet dat je nu en voor altijd bij God 
hoort. Tegelijk is het een voorproefje van de nog veel diepere geestelijke verbondenheid met Jezus die je in het 
hiernamaals zult beleven: 

"... in hem (=Jezus) bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons 
beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, 
tot eer van Gods grootheid." (Efeziërs 1:13-14, NBV2004) 

"... u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van 
het volk dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid." (Efeziërs 1:13 -14, WV2012) 
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Zolang we op aarde leven, bereiken we nooit de volmaaktheid in ons geloofsleven. In het hiernamaals zal de 
volle waarde van de verbondenheid met de Heilige Geest realiteit worden. Daarvan is de inwoning van de 
Heilige Geest, zoals je die nu kunt beleven, een voorproefje of een voorschot op wat  je later zult ontvangen. 

"De Geest van de waarheid ... zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en 
jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 
Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal 
maken, van mij heeft." (Johannes 16:13-15, NBV2004) 

Gespreksvragen 
 Waaruit blijkt dat de Heilige Geest een belangrijke Godspersoon is?  
 Welke eigenschappen heeft de Heilige Geest die ook op God de Vader of de Zoon van toepassing zijn, 

waardoor zijn goddelijkheid wordt bevestigd? 
 Welke rol moet de Heilige Geest gehad hebben bij de schepping van hemel en aarde?  
 Uit welke eigenschappen van de Heilige Geest blijkt dat Hij een persoon i s? 
 Is de Heilige Geest volgens jou (1) een persoon en geen kracht of (2) een kracht en geen persoon of (3) zowel 

een persoon als een kracht? (Met kracht wordt dan bedoeld: God aanwezigheid en hulp)  
 Wat zegt de bekende geloofsbelijdenis van Nicea over de Heilige Geest? Wat zegt dat van de plaats die de 

Heilige Geest innam in de geloofsbeleving van de gelovigen uit de tijd dat die is opgesteld?  
 Heerst er in jouw kerkelijke gemeente ook verlegenheid met de Heilige Geest of neemt Hij er een belangrijke 

plaats in? Wat zou er kunnen verbeteren? 
 Waarom zou het voor de discipelen beter zijn dat Jezus wegging en zich liet vervangen door de Heilige Geest?  
 Ben je het eens met de volgende stelling: de merkbare inwoning van de Heilige Geest is één van de 

belangrijkste kenmerken van een christengelovige? Kun je je antwoord toelichten?  
 

2. Pinksteren in het Oude Testament 

Het Nieuwtestamentische Pinksterfeest heeft zijn wortels in het Oude Testament.  

Wetgeving bij de berg Sinaï 

Terwijl we bij Pinksteren denken aan de komst van de Heilige Geest, die vanaf dat moment in de harten van 
gelovigen kwam wonen, was de wetgeving bij de berg Sinaï (Exodus 20) het moment dat God te midden van zijn 
volk Israël kwam wonen. Let maar eens op hoeveel overeenkomsten er zijn te vinden als we beide 
gebeurtenissen met elkaar vergelijken. 

1. Tijdstip 
De wetgeving vond ongeveer vijftig dagen na de uittocht uit Egypte plaats. Het Joodse Wekenfeest moest vijftig 
dagen na Pesach worden gevierd (Leviticus 23) ter herinnering aan de wetgeving en ook om  het begin van de 
zomeroogst te gedenken. Het begrip 'Pinksteren' is afgeleid van het Griekse woord voor 'vijftig'.  

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar." (Handelingen 2:1, NBV2004)  

De eerste Pinksterdag vond dus plaats op de eerste dag van het Wekenfeest, zeven weken na de opstanding van 
Jezus. Daarom wordt in veel christelijke kerken op zeven weken na Pasen het Pinksterfeest gevierd.  

2. Verwachten 
God had het volk Israël de opdracht gegeven zich klaar te maken voor de grot e gebeurtenis. 
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"Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen 
van heel het volk neerdalen op de Sinaï." (Exodus 19:11, NBV2004)  

Op een vergelijkbare manier had Jezus zijn apostelen de opdracht gegeven om  naar Jeruzalem te gaan en te 
wachten op de komst van Gods Geest. 

"Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. " (Handelingen 
1:4, NBV2004) 

3. Wonderlijke verschijnselen 
Bij de wetgeving vonden enkele wonderlijke verschijnselen plaats:  

"De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op 
als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en 
luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid." (Exodus 19:18 -19, NBV2004) 

Deze verschijnselen werden waargenomen door een miljoenenvolk. Op de eerste Pinksterdag waren er ook 
opmerkelijke verschijnselen: windvlagen en vuur die werden waargenomen door een kleine groep gelovigen.  

"Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven." 
(Handelingen 2:2-4, NBV2004) 

In beide gevallen konden alle aanwezigen de bovennatuurlijke tekenen van Gods aanwezigheid waarnemen en 
ook met hun eigen oren horen wat God zelf tot hen te zeggen had.  

4. Veel getuigen 
Zowel de wetgeving als de komst van Gods Geest waren publieke gebeurtenissen, waarbij veel getuigen 
aanwezig waren. Bij de wetgeving was een miljoenenvolk aanwezig (het volk Israël). Bij de komst van Gods 
Geest waren 120 directe betrokkenen (Handelingen 1:15) en was er een menigte toeschouwers uit alle landen 
rondom de Middellandse Zee (Handelingen 2:5-11). 

Het Joodse Wekenfeest 

Het Wekenfeest werd door de Joden gevierd ter herinnering aan de wetgeving op de berg Sinaï, vijftig dagen na 
Pesach. Bovendien was het een jaarlijks oogstfeest, waarbij onder meer 'een nieuw graanoffer' aan God werd 
gebracht uit de eerste producten van de nieuwe oogst. Het graanoffer spreekt van dankzegging, nieuwe 
toewijding en viering van het leven dat God gegeven heeft. Als zodanig is het Wekenfeest voor 
nieuwtestamentische gelovigen een afbeelding van (vernieuwde) overgave aan God en de voortdurende 
levensvernieuwing ofwel herschepping door de Heilige Geest. 

Volgens de huidige Joodse tradities worden op de eerste dag van het Wekenfeest de tien geboden gelezen en 
het Bijbelboek Ruth, dus weer de nadruk op wetgeving en oogst. In Joodse gezinnen worden dan veel 
melkproducten genuttigd, die de Thora symboliseren, die vanwege zijn voedende kracht vergeleken wordt met 
melk. Ook de apostel Petrus gebruikte deze vergelijking in één van zijn brieven:  

"En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord ..." (1 Petrus 2:2, 
HSV2010) 
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Als nieuwtestamentische gelovigen beschouwen we Gods Woord, de  Bijbel, als de belangrijkste bron van ons 
geestelijke voedsel. Gods Woord en Gods Geest worden vaak in één adem genoemd als de belangrijkste 
voorwaarden voor geloofsgroei. 

Nadruk op wetgeving 

De wetgeving bij de berg Sinaï wordt beschouwd als het meest belangrijke moment van de Joodse geschiedenis:  

 God komt bij zijn volk wonen. 
 God maakt zijn wil bekend aan het volk door de wetgeving.  
 God sluit een verbond met het volk (het Oude Verbond).  

Op een vergelijkbare manier denken we bij het nieuwtestamentische pinksterfeest aan het volgende:  

 De Heilige Geest wordt naar de aarde gezonden en komt wonen in de harten van de gelovigen. 
 De Heilige Geest legt Gods levenswet in hun hart, om van harte te doen wat God wil.  
 Dit is een bevestiging van het Nieuwe Verbond met de nieuwtestamentische gelovigen. 

Over het nieuwtestamentische Pinksterfeest was door verschillende profeten eeuwen geleden al geprofeteerd, 
zoals door Jeremia: 

"Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten - spreekt - de HEER: Ik zal mijn wet 
in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk." (Jeremia 
31:33, NBV2004) 

Als we denken aan het Pinksterfeest is Gods levenswet voor veel christenen zo ongeveer het laatste waar ze 
aan denken. De Geest staat toch juist voor de bevrijding van die antieke wet en zet ons toch in de v rijheid? 
Door de Heilige Geest kunnen we toch juist de blijdschap ervaren van Gods aanwezigheid en bijzondere 
geestelijke gaven ontvangen? 

Het Oude en het Nieuwe Testament vormen een eenheid en vanuit het Oude Testament kunnen we het Nieuwe 
Testament pas goed begrijpen. De Heilige Geest maakt de levenswet van God LEVEND in de harten van 
gelovigen, waardoor ze van harte volgens Gods levenswet willen leven en niet uit verplichting. Dat is een 
belangrijk aspect van Pinksteren. 

Gespreksvragen 
 Wat zijn de overeenkomsten tussen de wetgeving voor het volk Israël bij de berg Sinaï en de uitstorting van 

de Heilige Geest bij nieuwtestamentische gelovigen? 
 Wat zijn de belangrijkste verschillen? 

 

3. Wachten op de Heilige Geest 

DE belofte van Jezus 

De apostelen en ruim honderd andere volgelingen van Jezus waren sinds de hemelvaart van Jezus bij elkaar 
gebleven om biddend te wachten op de komst van de Heilige Geest, zoals Jezus gezegd had (Handelingen 1:12 -
14). Ze hadden alleen geen idee HOE dat zou gebeuren. Het enige wat  ze wisten dat de komst van de Heilige 
Geest erg bijzonder zou zijn, een nieuwe mijlpaal in hun leven. Het was DE belofte van Jezus geweest voor de 
tijd die komen zou. 
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"Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie 
met kracht uit de hemel zijn bekleed." (Lucas 24:49, NBV2004)  

In de Bijbel komen we talloze beloften van Gods kant tegen. Toch is er maar één belofte die DE belofte wordt 
genoemd (Zie ook Handelingen 1:4, Handelingen 2:39). De actieve inwoning van Gods Geest in het hart van 
gelovigen is dan ook het allerbelangrijkste verschil tussen oudtestamentische en nieuwtestamentische 
gelovigen. Daarom is het thema van dit hoofdstuk van het allergrootste belang.  

Wachten op de Heilige Geest 

Kort voor zijn hemelvaart had Jezus duidelijke instructies gegeven om in Jeruzalem te wachten totdat de Heilige 
Geest zou komen om hen te bekrachtigen en toe te rusten voor de taak die voor hen lag.  

"Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’" (Handelingen 1:4 -5, 
NBV2004) 

Er was een groep van ongeveer 120 personen die na de hemelvaart van Jezus bij elkaar bleven om te wachten 
op de komst van de Heilige Geest: 

"Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: 
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon 
van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich 
aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broe rs." 
(Handelingen 1:13-14, NBV2004). 

Behalve de personen die in dit Bijbelgedeelte genoemd zijn moeten er nog meer trouwe volgelingen van Jezus 
zijn geweest, die zich hadden aangesloten bij de apostelen en de familieleden van Jezus.  

Wachten is moeilijk 

Kennelijk duurde dit wachten te lang voor de ongedurige Petrus, die optrad als de onbetwiste leider van de 
apostelen. Hij hield een uitvoerige toespraak voor de groep van gelovigen. Daarin stelde hij voor dat er iemand 
gekozen moest worden om de plaats van de verrader Judas in te nemen (Handelingen 1:15-26). 

"Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. Daarna 
baden ze als volgt: 'U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die 
u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die 
zijn ondergang tegemoet is gegaan.' Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf 
apostelen toegevoegd." (Handelingen 1:23-26, NBV2004) 

Het was goed bedoeld van Petrus, maar hij had er niet aan gedacht dat Jezus zijn twaalf discipelen persoonlijk 
had geroepen om Hem te volgen en opgeleid te worden tot apostelen. Nu liet Petrus de groep nadenken over 
mogelijke kandidaten en hoopte dat Jezus zelf door het lot zou bepalen wie van hen de twaalfde apostel zou 
worden. 

Maar ik geloof niet dat Mattias de keuze van Jezus was. In het Bijbelboek Handelingen komt de naam van deze 
gekozen apostel daarna niet meer voor. Er is dus geen Bijbels getuigenis waaruit we kunnen concluderen dat 
Jezus deze verkiezing bevestigd heeft. Integendeel: later riep Jezus Saulus tot apostel. Petrus had waarschijnlijk 
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voor zijn beurt gesproken en gehandeld vanuit zijn eigen inzicht, en niet gewacht op de komst van Heilige Gee st 
die WEL namens Jezus iemand zou kunnen aanwijzen.  

Twaalfde apostel 

Enige tijd later zou Jezus persoonlijk de grootste vijand van de christengelovigen, Paulus van Tarsus roepen tot 
het apostelschap. Jezus had deze roeping kort na zijn bekering door de He ilige Geest bevestigd aan Ananias in 
Damascus, die deze boodschap vervolgens aan Paulus doorgaf. Jezus zei tegen hem:  

"... hij (=Paulus) is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en 
heersers en onder al de Israëlieten." (Handelingen 9:10-15, NBV2004) 

Later, toen Paulus en Barnabas daadwerkelijk werden uitgezonden als zendelingen, bevestigde de Heilige Geest 
het nog een keer tegenover een aantal leiders van de christengemeente in Antiochië:  

"Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige 
Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.' " 
(Handelingen 13:2, NBV2004) 

Gespreksvragen 
 Waarom zou Jezus bij zijn vertrek naar God de Vader de Heilige Geest niet meteen hebben 'overgedragen' 

aan de apostelen, maar hen eerst tien dagen laten wachten?  
 Wat zijn de verschillen tussen de aanstelling van Mattias en de roeping van Paulus?  

 

4. Komst van de Heilige Geest 

Wekenfeest 

Op de eerste dag van de week, tien dagen na Jezus' hemelvaart, werd het Wekenfeest gevierd. Dat was een 
oogstfeest waarbij de 'eerstelingen' van de oogst aan God werden geofferd. Het was ook een Joodse traditie 
geworden om bij die gelegenheid de wetgeving op de berg Sinaï te gedenken. Dat was de dag God 
een verbond had gesloten met het volk Israël. Veel Joden kwamen dan uit allerlei omringende landen naar 
Jeruzalem om het Wekenfeest te vieren. De volgelingen van Jezus gingen niet naar de tempel, waar de meeste 
mensen zich verzamelden, maar verbleven in een huis, ergens in Jeruzalem.  

En toen gebeurde het: 

"Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten ..." (Handelingen 2:2 -3, NBV2004) 

Deze verschijnselen (wind en vlammen) hadden natuurlijk een diepere betekenis.  

Wind 

Jezus had eens tegen Nikodemus gezegd dat de Heilige Geest is te vergelijken met de wind: je kunt Hem niet 
zien, maar wel het effect van zijn aanwezigheid waarnemen.  
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"De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is." (Johannes 3:8, NBV2004)  

Hier was het geluid van een gierende stormwind, dat niet alleen in het huis, maar in de hele omtrek te horen 
was. De kracht van de windvlaag duidt op de immense kracht van Gods Geest. Geen vernietigende krach t, maar 
een verfrissende en vernieuwende kracht die mensen in beweging zet.  

Vlammen 

Jaren geleden had Johannes de Doper de volgende profetie uitgesproken waarin hij de Heilige Geest en het 
begrip 'vuur' in één adem noemde. Op de eerste Pinksterdag was er een zichtbare manifestatie van vuur: 

"... Hij (=Jezus) zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de 
dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur 
verbranden." (Lucas 3:16-17, NBV2004) 

Het vuur is hierin een beeld van zuivering en reiniging. De Heilige Geest is namelijk vooral ... heilig. Dat willen 
mensen nog wel eens vergeten. De Heilige Geest en onheilige mensenlevens kunnen niet samengaan.  

Ook in Openbaring 4 lezen we over de Heilige Geest als een vuur. In zijn hemelvisioen zag de apostel Johannes 
het volgende: 

"... Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God." (Openbaring 4:5, 
NBV2004) 

Opvallend is dat de Heilige Geest niet als één fakkel wordt afgebeeld. De zeven fakkels symboliseren dat de 
Heilige Geest op veel verschillende plaatsen werkt, bijvoorbeeld in de harten van alle wedergeboren gelovigen. 
De Heilige Geest is dus als een vuur en zet mensen in vuur en vlam om met grot e toewijding hun Heer te 
volgen. Zoals een vuur zich kan verspreiden, zo heeft het evangelie zich als een lopend vuurtje verspreid over 
de hele wereld. Op de eerste Pinksterdag verspreidden de zichtbare vlammen zich van de ene persoon naar de 
andere. De Heilige Geest verbindt de mensen met elkaar en de mensen met God.  

Vervulling met de Heilige Geest 

"... en allen werden vervuld van de heilige Geest ..." (Handelingen 2:4, NBV2004)  

Toen de apostelen en de andere aanwezigen in het huis dit meemaakten wisten ze  het direct: dit is het wat 
Jezus had beloofd. Het was juist op deze dag van het Wekenfeest dat ze terugdachten aan de verschijning van 
God op de berg Sinaï, waarbij Gods aanwezigheid werd begeleid door indrukwekkende geluiden en vuur. Nee, 
er was geen twijfel mogelijk: Dit was waar ze met zijn allen tien dagen lang naar hadden uitgezien. God was 
neergedaald om voorgoed door de Heilige Geest in hun harten te komen wonen. Wat een feest!  

Hoe reageerden de apostelen op deze enorme gebeurtenis? Ze zeiden niet tegen elkaar: "Wat heerlijk om zo'n 
fijne geestelijke ervaring mee te maken." Ze waren niet vol van hun ervaring, maar vol van Jezus. Vol zijn van de 
Heilige Geest en vol zijn van Jezus hoort bij elkaar. Daarom konden de apostelen ook niet anders dan vertel len 
over wat GOD allemaal had gedaan. 

De komst van de Heilige Geest was een duidelijk waarneembaar verschijnsel: innerlijk waarneembaar voor de 
personen die de belofte hadden ontvangen en de uitwerking ervan was zichtbaar voor hun omgeving.  
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"Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons 
beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort." 
(Handelingen 2:33, NBV2004) 

En dat is nog steeds zo. Ook vandaag zijn geestvervulde christenen het beste bewijs voor de mensen om hen 
heen dat Jezus leeft. 

Gespreksvragen 
 Wat is de relatie tussen het Wekenfeest en de dag waarop de Heilige Geest was gekomen?  
 Voor de Joden was de wetgeving bij de berg Sinaï de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het 

volk Israël. Wat valt je op als je dat vergelijkt met de plaats die Pinksteren bij de meeste christenen inneemt 
ten opzichte van de andere christelijke feestdagen? 

 

5. Duizenden komen tot bekering 

Er kwamen erg veel mensen af op het geluid van de stormwind, zoals mensen tegenwoordig de deur uit komen 
als er brandweerauto's met loeiende sirenes langskomen. Valt er iets te beleven, dan zijn de mensen er als de 
kippen bij. 

"In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het 
geluid weerklonk, dromden ze samen ..." (Handelingen 2:5-6, NBV2004) 

Profeteren in vreemde talen 

De apostelen legden aan de omstanders uit wat er zojuist was gebeurd. Daarbij liet God hen door de Heilige 
Geest spreken in al de verschillende talen van de internationale groep toehoorders.  

"... en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf." (Handelingen 2:4, 
GNB1996). 

De Heilige Geest verkondigde zelf het Goede Nieuws op een manier  dat alle omstanders het konden horen in 
hun eigen taal. Hiermee was het startschot gegeven voor de uitvoering van de  Grote Opdracht van Jezus om 
alle volken van de hele wereld te bereiken met het evangelie. Deze gebeurtenis is ook een belangrijke motivati e 
voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk, zodat iedereen op aarde Gods Woord in de eigen taal kan lezen, 
voorlezen en horen. 

Dit bovennatuurlijke taalwonder was een overtuigend bewijs dat de almachtige God erbij betrokken was en dat 
de woorden, die de toehoorders in hun eigen taal hoorden, van A-Z waar en betrouwbaar waren. 

Reacties van de omstanders 

Hoe reageerderden de omstanders? 

"... ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 
hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing ..." (Handelingen 2:6-7, NBV2004) 

Ze waren 'buiten zichzelf', een zeer sterke uitdrukking van het feit dat ze er helemaal van ondersteboven waren 
en niet wisten wat ze ervan moesten denken. Het was natuurlijk een heel bijzondere situatie. Vanwege het 
Wekenfeest waren Joden uit alle omliggende landen aanwezig en ze konden allemaal getuige zijn van de komst 
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van Gods Geest. Zij zouden later in al die landen aan hun volksgenoten vertellen over het taalwonder dat ze in 
Jeruzalem hadden meegemaakt. Zij werden de wegvoorbereiders voor de evangelieprediking.  

Er waren ook mensen die het belachelijk vonden wat er gebeurde. Zulke dingen gebeuren altijd wanneer God 
iets doet. Ook vandaag de dag zijn er kerkmensen die kritisch spreken over uitingen van de Heilige Geest, 
omdat die niet passen binnen hun godsdienstig denkkader.  

"Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!" (Handelingen 2:13, NBG1951)  

Vlammende toespraak van Petrus 

Petrus had vrij snel door dat deze gebeurtenis iets te maken moest hebben met een profetie die Joël 
honderden jaren eerder had uitgesproken".  

"Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de 
menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 
Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier 
nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël.' " (Handelingen 2:14 -16, NBV2004) 

Deze profetie luidt: 

"Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters 
zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over 
slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten." (Joël 2:28-29, NBV2004) 

In zijn toespraak benadrukte Petrus de glorie van Jezus op de troon van God, die de Heilige Geest had gezonden 
om daarmee zijn koningschap te bevestigen. 

"God heeft deze Jezus laten opstaan; daarvan zijn wij allen de getuigen. Verhoogd aan Gods 
rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten; en dat is wat u 
ziet en hoort ... Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God Hem tot Heer en Messias heeft 
aangesteld ..." (Handelingen 2:32-36, WV2012) 

Petrus legde uit dat de lichamelijke opstanding van Jezus en de duidelijk waarneembare komst van de Heilige 
Geest onweerlegbare bewijzen waren dat Jezus de beloofde messias was. Jezus heeft de Heilige Geest 
'uitgegoten' en dat betekent: een buitengewoon overvloedige vervulling van gelovigen met Gods Geest. Tegelijk 
confronteerde Petrus de toehoorders dat het Joodse volk schuldig was aan het afwijzen en laten vermoorden 
van hun eigen messias! 

"Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze 
Jezus, die u hebt gekruisigd.’ Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de 
andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’ Petrus zei tegen hen: ‘Bekeer u! Ieder van u moet 
zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de 
heilige Geest ontvangen." (Handelingen 2:36-38, WV2012) 

De oproep tot bekering sloeg aan. De Heilige Geest openden vele harten voor de waarheid die tot diep in hun 
hart doordrong, waardoor zij zich schuldig en beschaamd voelden. Petrus deed een duidelijke oproep tot 
bekering en duizenden Joden gaven daar gehoor aan.  
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Wonderbaarlijke 'visvangst' 

"Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen 
zich uit met ongeveer drieduizend." (Handelingen 2:41, NBV2004)  

Petrus kon zijn ogen niet geloven. De voormalige visser mocht nu de meest wonderbaarlijke 'visvangst' 
meemaken die hij ooit had meegemaakt. Jezus zei ooit dat hij een visser van mensen zou worden. Nu kwamen 
er na zijn toespraak niet minder dan 3000 mensen tot geloof! De laatste wonderbaarlijke visvangst (153 vissen) 
had hij direct herkend als het werk van de Heer (Johannes 21:6-7). Nu wist hij het ook: deze 'vangst' is het werk 
van Jezus, die vanuit de hemel via zijn volgelingen meer kan doen dan dat Hijzelf op aarde had gedaan, zoals Hij 
had voorzegd: 

"Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik 
ga naar de Vader." (Johannes 14:12, GNB1996)  

En die belofte geldt ook voor vandaag, want:  

"Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!" (Hebreeën 13:8, NBV2004)  

Veranderde Petrus 

Wat was er met Petrus gebeurd? Voordat Petrus vervuld was van Gods Geest sprak Petrus vaak voor zijn beurt 
en het was lang niet altijd even zinvol wat hij zei. Nu gaf hij een toespraak weg waardoor we kennismaken met 
een totaal vernieuwde Petrus (Handelingen 2:14-36). Hij schepte niet op over zijn leiderschap en ook niet over 
zijn geweldige ervaringen van Gods tegenwoordigheid door de vervulling met Gods Geest. Nee, hij had het over 
Jezus, Jezus en nog eens Jezus. Een geestvervulde gelovige is niet vol van zijn ervaring, maar vol van Jezus.  

Gespreksvragen 
 Als eerste wonder na de hemelvaart liet de Heilige Geest gelovigen in vreemde talen getuigen van Jezus, 

zodat mensen uit allerlei landen het in hun eigen taal konden horen.  
- Wat zegt dit over de doelgroep voor wie het evangelie van Jezus bestemd is?  
- Welke boodschap ligt hierin voor Bijbelvertalers? 
- Wat zegt dit over het gewenste taalgebruik bij het brengen van het evangelie, ook in onze kerkdiensten?  
- Wat zegt dit over het gewenste taalgebruik in de liederen die we in onze kerkdiensten zingen?  

 Wat valt je op bij het optreden van de apostel Petrus? En wat stond centraal in zijn toespraak?  
 Waarom kwamen er zoveel mensen tot geloof in Jezus? 

 

 

6. Inwoning van de Heilige Geest 

Uniek geschenk 

De inwoning van de Heilige Geest is een geschenk van God dat iedere  gelovige ontvangt bij zijn wedergeboorte. 
Paulus schrijft hierover: 

"In Hem (=Christus) hebt u ook het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in 
Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot 
op onze erfenis ..." (Efeziërs 1:13-14, WV2012) 
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Het is belangrijk dat we door dit Bijbelvers weten dat de Heilige Geest altijd bij en in de gelovige zal zijn. Dat is 
dus vanaf zijn wedergeboorte dwars door al de gebeurtenissen van zijn leven heen. Of hij dat elk moment 
ervaart of niet, Hij is er gewoon. De Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus zelf, die permanent in het hart de 
wedergeboren mens woont. 

"... zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart ..." (Efeziërs 3:17, NBV2004)  

De inwoning van de Heilige Geest is het belangrijkste geschenk van God en het belangrijkste kenmerk van 
het nieuwe leven. Daarom is het werk van de Heilige Geest in de gelovige één van de belangrijkste thema's van 
het Nieuwe Testament. De Heilige Geest is het die je leven tot Leven maakt. De inwoning van de Heilige Geest 
betekent een doorlopende verbondenheid met God. Het is als een permanente online verbinding met de hemel. 
Er staan duizenden beloften van God in de Bijbel. Toch is er maar één belofte die DE belofte genoemd wordt: 
de belofte van de Heilige Geest. Dat is een belangrijk gegeven. 

"Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest." (1 
Johannes 4:13, NBV2004) 

De inwoning van Gods Geest is ook een wezenlijk verschil tussen het christendom en ander e godsdiensten. Bij 
andere godsdiensten wonen en werken de godheden vooral vanuit een onbereikbaar verre hemel of vanuit 
tempels en heiligdommen. De levende God, de God van de Bijbel, wil niet alleen te midden van gelovigen 
wonen, maar vooral IN de gelovigen. Dat is een heel uniek concept. 

Helper en krachtgever 

Wat de Heilige Geest allemaal wil doen vanuit het hart van een gelovige, wordt gedetailleerd beschreven in de 
laatste onderwerpen van dit hoofdstuk. Dit kan worden samengevat in twee woorden: helper en krachtgever. In 
sommige bekende Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het Griekse woord 'parakletos' in Johannes 16:7 
vertaald met 'Trooster' of 'Pleitbezorger', maar daarmee wordt maar een klein deel van de betekenis van dat 
woord weergegeven. Letterlijk betekent dat woord: degene die naast je staat, dus om je te helpen, te 
bemoedigen en kracht te geven. (De vertaling 'Trooster' is overigens wel betekenisvol als je bedenkt dat Jezus 
zijn discipelen met deze woorden wilde troosten omdat Hij kort daarna afscheid van hen zou nemen.) 

Kort voor zijn hemelvaart zei Jezus: 

"maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen ..." (Handelingen 1:8, 
WV2012) 

Die kracht is geen psychologische power-up of een aansporende bemoediging, maar niets minder dan de 
bovennatuurlijke kracht van de almachtige God waardoor je vanuit de hemel boven je eigen beperkingen wordt 
uitgetild. Die kracht wordt in je binnenste geactiveerd door actief geloof en precies wanneer je die kracht 
daadwerkelijk nodig hebt. 

Herschepper en raadgever 

De Heilige Geest speelt de belangrijkste rol in het herscheppingsproces van mensen en bewerkt ook hun 
geestelijke ontwikkeling. We hebben het dan over de hulp van de Heilige Geest bij het vinden van God, 
wanneer het geloof ontluikt gedurende het proces van bekering en wedergeboorte. Maar ook over 
de geloofsgroei en het vruchtdragen gedurende het hele verdere aardse leven. 

Door de Heilige Geest kun je als gelovige met God de Vader of met Jezus communiceren omdat de Heilige Geest  
in jouw geest woont. Je geest is ongeveer hetzelfde wat ook wel je hart genoemd. Je geest maakt onderdeel uit 
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van de geestelijke wereld. Daardoor kunnen mensen God ervaren en zijn stem verstaan. Wanneer mensen het 
gevoel hebben dat God tot hen spreekt, of dat Jezus tot hen spreekt, is het in werkelijkheid de Heilige Geest die 
Gods woorden aan je doorgeeft. Tegelijk vormen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een eenheid.  

Zo is het ook de Heilige Geest die openbaringen aan mensen doorgeeft en inzicht g eeft of ideeën aanreikt. 
Voorbeelden hiervan zijn het inspireren van de Bijbelschrijvers, het doorgeven van profetieën, het 'verlichten' 
van een mensenhart zodat hij zicht krijgt op God en Gods bedoelingen.  

Door de Heilige Geest is God altijd dichtbij 

God is oneindig ver verheven boven ons mensen. Maar door de Heilige Geest is Hij tegelijk oneindig dichtbij 
iedere wedergeboren gelovige. Geen mens kan zo dicht bij je zijn als de Heilige Geest die in je hart woont! 
Daarom is de 'Vader in de hemel' (en evengoed Jezus) altijd heel dicht bij je. En dan hoef je nooit meer te 
bidden: "Heer, wilt U bij me zijn?" Want Hij IS bij je. Vergeet dat nooit.  

Veel christengelovigen bidden tot een God die ver weg is en ver buiten hun gewone leven staat. Doe dat niet en 
bid steeds tot de levende God die in de persoon van de Heilige Geest dichtbij is gekomen. Jezus zei eens:  

"... Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en 
mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen." (Johannes 14:23, NBV2004) 

Let ook op de voorwaarde in dit Bijbelgedeelte: gehoorzaamheid aan God is voorwaarde voor een diepgaande 
verbondenheid met God door de Heilige Geest.  

Gespreksvragen 
 Welke mensen ontvangen het geschenk van de inwoning van de Heilige Geest? 
 Wie woont er in het hart van wedergeboren gelovigen: de Heilige Geest of Jezus?  
 Bij welke processen van schepping en herschepping was en is de Heilige Geest betrokken?  
 In welke opzichten wil de Heilige Geest je helper en krachtgever zijn?  

 

7. Werking van de Heilige Geest 

Oude Testament 

In het Oude Testament wordt zelden onderscheid gemaakt tussen God en de Heilige Geest. Wel wordt specifiek 
genoemd dat gelovigen door Gods Geest worden toegerust tot allerlei praktische taken (Exodus 35:30 -36:1) en 
voor leiderschap (Deuteronomium 34:9). In het Bijbelboek Rechters lezen we diverse keren dat de Geest van de 
Heer op iemand kwam, die daardoor gemotiveerd en bekrachtigd werd om Israëls vijanden te bestrijden 
(Rechters 3:10; 11:29, enzovoort). De Heilige Geest was ook betrokken bij Gods strafgerichten (Jesaja 4:4).  

Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat de Heilige Geest ook in de oudtestamentische periode mensen 
inspireerde tot bovennatuurlijk inzicht en profetieën.  

"Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief; door de heilige Geest gedreven 
hebben mensen gesproken van Godswege." (2 Petrus 1:21, WV2012)  
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Nieuwe Testament 

In het Nieuwe Testament is de werking van de Heilige Geest de belangrijkste factor naast wat Jezus heeft 
gedaan en doet. De permanente inwoning van de Heilige Geest is het belangrijkste verschil tussen gelovigen 
onder het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. 

De Heilige Geest speelt de belangrijkste rol in het herscheppingsproces van de mensen en bewerkt ook 
hun geloofsgroei. Daarmee verband houdend is het de taak van de Heilige Geest om vanuit de geestelijke 
wereld met de gelovigen te communiceren. Daardoor kunnen mensen God ervaren en zijn stem verstaan. Ook is 
het de Heilige Geest die openbaringen aan mensen doorgeeft. Voorbeelden hiervan zijn het inspireren van de 
Bijbelschrijvers, het doorgeven van profetieën, het 'verlichten' van een mensenhart om zicht te krijgen op God 
en Gods bedoelingen. 

Wat doet Heilige Geest in de gelovige? 

De Heilige Geest werkt zowel op een bijzondere, bovennatuurlijke manier (zoals bijvoorbeeld door  bijzondere 
geestelijke gaven) als ondersteunend in het alledaagse leven. Sta vooral open voor beide werkingen van Gods 
Geest ook in jouw leven. Maar besef steeds dat Gods Geest in jou als gelo vige werkt vanuit je binnenste, 
doordat Gods Geest in directe verbinding staat met jouw geest. Daar woont en werkt Hij om je geloofsleven te 
versterken en te vernieuwen. 

Wat doet de Heilige Geest voor de gelovige? Daarover bestaan verschillende, vaak eenzi jdige ideeën zoals: 

 je laten begrijpen wat je leest in de Bijbel 
 je blij maken en de aanwezigheid van God laten ervaren 

We krijgen een meer gebalanceerd beeld als we de werking van de Heilige Geest structureren volgens de  vier 
zielsaspecten: verstand, gevoel, wil en gedrag. 

Hier volgt een kort overzicht: 

ziel / hart 

aspect 

wedergeboorte werking van de Heilige Geest 

verstand 

    geweten 

rechtvaardig-

making 

God beschouwt je als een 

rechtvaardige 

inzicht in de dingen van God en verlangen naar een rein 

leven (vrede) 

gevoel 

    gemoed 

verzoening je bent een geliefd kind van 

God geworden 

beleving van de relatie met God en medegelovigen, 

genieten van Gods zegeningen (blijdschap)  

wil 

   loyaliteit 

verlossing je bent toegelaten tot het 

koninkrijk van God 

moed en kracht om te getuigen, God te gehoorzamen en 

te overwinnen in de geestelijke strijd  

gedrag levendmaking je hebt een nieuw leven zegenende liefde, vruchtdragen, karakterontwikkeling  
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   levensstijl ontvangen 

Werking van de Heilige Geest in de gelovige 

In de volgende vier onderwerpen worden deze vier aspecten van de werking van de Heilige Geest verder 
uitgewerkt. 

Gespreksvragen 
 Waarom is de werking van de Heilige Geest onmisbaar voor een christengelovige?  
 In welke aspecten van je geloofsleven kan de Heilige Geest betrokken zijn? 

 

8. Heilige Geest en je verstand 

Verstand en geweten 
  

 

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen om je  verstand en geweten op God te richten, 
waardoor je kunt groeien in geloofszekerheid en wijsheid. Dit aspect van het werk van Gods Geest kom je het 
vaakst tegen in de Bijbel. 

 verstand - De Heilige Geest geeft inzicht in het Woord van God en zijn bedoelingen met je leven.  
 geweten - De Heilige Geest helpt je om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, waarheid  en 

leugen. 

De Heilige Geest wil je een krachtig fundament van waarheid geven ondersteunen door je een helder zicht te 
geven op Gods Woord in de Bijbel en op de zegen van een rein en heilig leven. Dit is van groot belang, want het 
belangrijkste wapen van de satan is de leugen om je bij God vandaan te houden en je aan te zetten tot 
zondigen. 

Inzicht in de dingen van God 

"Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt." (Job 
32:8, NBV2004) 

Kennis over de dingen van God kun je vooral opdoen uit de Bijbel, het Woord van de levende God. Maar alleen 
de Heilige Geest kan die kennis levend kan maken in je hart, waardoor het iets met je doet en het een deel van 
jezelf wordt. 
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"Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is 
het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld." (1 
Korintiërs 2:14, NBV2004) 

Het belangrijkste gebed van de apostel Paulus voor zijn medegelovigen was dat ze inzi cht van God zouden 
ontvangen: 

"Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en 
openbaring geven, om Hem echt te kennen." (Efeziërs 1:17, WV2012)  

Ook de volgende Bijbelverzen laten enkele voorbeelden zien van inzichten die gelovigen door Gods Geest 
ontvangen: 

"Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest 
is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten" (Efeziërs 3:5, WV2012)  

"Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we 
zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken." (1 Korintiërs 2:12, NBV2004)  

"God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van 
God." (1 Korintiërs 2:10, NBV2004) 

Een van de bijzondere geestelijke gaven is de gave van profeteren, waardoor mensen door de Heilige Geest 
woorden van God ontvangen. 

Wijsheid en inzicht ontvangen bij uitdagingen 

Wanneer je niet weet wat je moet doen in een bepaalde situatie of hoe je een probleem moet oplossen: vraag 
het aan God en Hij zal het je geven door een ingeving van de Heilige Geest.  

"Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem gegeven 
worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt." (Jakobus 1:5, WV2012)  

Persoonlijk heb ik diverse keren meegemaakt dat de Heilige Geest me binnen een seconde hielp met 
bijvoorbeeld een lastig computerprobleem. Ik weet niet precies of ik op die momenten een  directe ingeving van 
de Heilige Geest kreeg of dat Hij mijn gedachten op het juiste spoor zette zodat ik 'zelf' op het juiste idee 
kwam. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Geloof me, je kunt goddelijke raad ontvangen op ELK gebied!  

Gedachten afstemmen op Gods Woord 

De Heilige Geest zorgt vooral voor een proces van vernieuwing in ons  denken. Juist in ons denken ligt de basis 
voor ons handelen en die basis moet goed verankerd zijn in de waarheid van Gods Woord.  

"En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
(Romeinen 12:2, HSV2010) 

Hier staat dus niet dat je zelf je denken moet veranderen, maar dat je je denken LAAT ve randeren door de 
Heilige Geest die je de juiste kijk op de dingen van God geeft. De Heilige Geest werkt in de diepte van je 
innerlijk, vooral in je hart (dat is ongeveer hetzelfde als je geest): 
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"Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt 
diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en 
gedachten van het hart te ontleden." (Hebreeën 4:12, NBV2004)  

Als gelovige leer je daardoor je gedachten af te stemmen op Gods gedachten. 

"Hoe groot zijn uw daden, HEER, hoe peilloos diep uw gedachten." (Psalm 92:6, NBV2004)  

Ingevingen van de Heilige Geest 

Veel gelovigen maken mee dat de Heilige Geest hen bepaalde ingevingen geeft die erg nuttig en belangrijk zijn 
in bepaalde situaties. Anderen merken dat de Heilige Geest hen een Bijbeltekst of een lied aanreikt op een 
moment dat ze die erg nodig hebben. Ook Jezus sprak hierover met zijn discipelen:  

"... De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij zal ervoor 
zorgen dat jullie het begrijpen." (Johannes 14:26, BGT2014)  

Tip: leer Bijbelgedeelten uit het hoofd. Dan kan de Heilige Geest je die te binnen brengen als je ze nodig hebt. 
Als je ze niet geleerd hebt, kan Hij ze je ook niet te binnen brengen! 

Leven volgens Gods levenswet 

De Heilige Geest is een bron van liefde in het hart van elke wedergeboren gelovige (Romeinen 5:5) en dat is een 
bron van echte, zuivere liefde tot God en tot de medemens. Alles wat uit die bron komt voldoet geheel aan de 
eisen van Gods levenswet. Vanuit dat perspectief moeten we de volgende woorden van de apostel Johannes 
lezen: 

"Ieder die in Hem blijft, zondigt niet ... want Gods zaad is blijvend in hem. Hij KAN zelfs niet zondigen, 
want hij is uit God geboren." (1 Johannes 3:6-9, NBV2004) 

De Heilige Geest dwingt je niet om God te gehoorzamen, maar Hij stimuleert en helpt je om te leven volgens 
Gods levenswet. In de eerste plaats niet zozeer naar de letter, maar vooral naar de geest van de wet. Daarover 
gaan de volgende Bijbelgedeelten: 

"... Ik (=God) zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven ..." (Jeremia 31:33, 
NBV2004) 

Dit is niet een soort download van Gods levenswet naar het geheugen van je geweten. Het is in de eerste plaats 
een natuurlijk verlangen om te willen leven zoals God het wil, dat voortkomt uit een liefdevolle verbondenheid 
met God. Dan voel je bijna vanzelf aan dat al Gods leefregels heilzaam zijn en waard om op te volgen.  

"Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn 
zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd 
heeft." (1 Johannes 2:27, NBV2004) 

De Heilige Geest is geen vervanging van Gods levenswet, maar helpt je Gods leefregels te begrijpen, te 
aanvaarden en toe te passen in dagelijkse situaties.  

Er zijn gelovigen die de Heilige Geest als het ware tegenover Gods levenswet plaatsen. Zij beweren:  
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"Wie de Geest heeft ontvangen hoeft zich niet zozeer om Gods levenswet te bekommeren, want Jezus 
heeft die wet vervuld en het ook namens alle gelovigen gedaan. Vergeving van zonden is een 
gepasseerd station, daar hoef je je niet meer zo druk over te maken. Vier het feest van de vrijheid, 
geniet van Gods aanwezigheid en richt je op wat de Geest doet. Daar put je genoeg kracht uit om te 
leven. Natuurlijk moet je je wel aan Gods levenswet houden, maar dat gebeurt vanzelf als de Geest bij 
je is. Dus niet moeilijk doen want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen!" 

Deze on-Bijbelse opvatting kom je onder meer tegen bij predikers van het welvaartsevangelie of een 
oppervlakkig "feel good" evangelie. Hoewel hier wel een kern van waarheid zit, leidt die opvatting tot een 
slordige en willekeurige manier omgaan met Gods leefregels. Ook al woont de Heilige Geest in je als 
wedergeboren gelovige, het is en blijft je EIGEN verantwoordelijkheid om te leven volgens Gods levenswet. De 
Heilige Geest is daarbij je Helper. Je bepaalt zelf in hoeverre Hij je mag helpen. Maar het is  natuurlijk dom om 
zijn hulp af te wijzen. 

Wil je een echte navolger van Jezus zijn? Jezus vervulde Gods levenswet voor de volle 100%. Doe dat dan ook 
en je zult merken dat de Heilige Geest je ondersteunt.  

Waarheid onderkennen 

De Heilige Geest ondersteunt je als gelovige (in het geweten) door je te helpen onderscheid te maken tussen:  

 waarheid en leugen 
 echt en onecht 
 geestelijk en ongeestelijk 

"En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest 
van de waarheid ... Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn." (Johannes 14:16 -17, WV2012) 

"Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij 
eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij 
jullie meedelen." (Johannes 16:13-14, WV2012) 

Eenmaal aten Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad en dat leidde tot de zondeval. Dat was 
geen neutrale kennis, maar een vernietigende kennis, die kwam uit de  troebele bron van de aartsleugenaar: 
de satan. Daarentegen komt werkelijke, heilzame kennis van goed en kwaad bij de Heilige Geest vandaan en Hij 
wil die aan een ieder geven die zijn hart ervoor opent.  

Een van de bijzondere geestelijke gaven is de gave om geesten te kunnen onderscheiden (1 Korintiërs 12:10, 
HSV2010), zodat men binnen een plaatselijke gemeente kan nagaan of een geestelijke uiting al of niet van God 
komt. Aan de ene kant kunnen we dit zien als een bijzondere gave die de Heilige Geest aan gel ovigen geeft om 
daarmee de plaatselijke gemeente te dienen. Maar we kunnen het ook breder uitleggen: aan iedere ware 
gelovige kan de Heilige Geest inzichten geven om intuïtief onderscheid te kunnen maken tussen wat wel en wat 
niet van Gods Geest afkomstig is. 

Heilige Geest als leugendetector 

Wanneer je in je hart een leugen koestert, wanneer je iets tegen iemand wil zeggen wat niet (helemaal) waar is, 
of wanneer je iets oneerlijks doet of wil doen, dan kan de Heilige Geest je in je  geweten laten weten dat het 
niet deugt. 
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"Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt 
door tot het raakpunt van ziel en geest ... Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. 
Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij 
rekenschap hebben af te leggen." (Hebreeën 4:12-13, WV2012) 

Deze uitspraak gaat eigenlijk over wat we in de Bijbel lezen, maar kan ook worden toegepast op de actieve 
werking van de Heilige Geest in het hart van de gelovige en die ook weet wat er omgaat in de schuilhoeken van 
je hart. Hij kent je diepste motieven. 

"Ach, God moet toch beter weten, Hij kent toch de schuilhoeken van ons hart." (Psalm 44:22, WV2012)  

Hoe zuiverder je geweten, hoe krachtiger de goddelijke leugendetector je laat weten dat je verkeerd bezig 
bent. Wanneer je gehoor geeft aan die stem, zal je geweten steeds krachtiger gaan werken. Maar wanneer je 
zijn stem negeert, breng je de stem vanuit je geweten tot zwijgen en dan zal die de vol gende keer een stuk 
zachter tot je spreken. Negeer je die innerlijke stem nog vaker, dan hoor je die stem helemaal niet meer en dan 
heb je echt een probleem! 

Zondebesef en een verlangen naar reinheid 

De Heilige Geest ondersteunt en leidt je als gelovige via het geweten. Een voorbeeld van die verbondenheid 
vinden we in het volgende Bijbelgedeelte:  

"Omdat ik verbonden ben met Christus, spreek ik de waarheid, ik lieg niet: de heilige Geest bevestigt 
het door de stem van mijn geweten." (Romeinen 9:1, GNB1996)  

De Heilige Geest spreekt je geweten vooral aan als er sprake is van onbeleden zonden.  

"En als Hij (=de Heilige Geest) komt, zal Hij het ongelijk van de wereld aantonen, en laten zien wat 
zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is." (Johannes 16:8, WV2012)  

De Heilige Geest laat je weten wat je verkeerd hebt gedaan en prikkelt je geweten om tot  inkeer te komen en 
er mee naar God te gaan om die zonden te belijden. Zo'n aansporing van de Heilige Geest voelt aan de ene kant 
irritant, omdat je (vanuit je oude natuur) die boodschap niet wil horen. Maar aan de andere kant vernedert de 
Heilige Geest je daardoor niet en het is geen verwijtende stem. Wel een stem die je uitnodigt om naar het kruis 
te gaan om daar bevrijd te worden van je zondelast die een obstakel is vo or een gelukkig leven in vrede met 
God en met jezelf. Daarom is het volgende gebed van belang:  

"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze 
weg is, en leid mij op de eeuwige weg." (Psalm 139:24, NBG1951) 

Tegelijk wil de Heilige Geest je helpen om een steeds diepere afkeer te hebben van zonden en een steeds 
sterker verlangen te hebben naar reinheid.  

"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest." (Psalm 51:12, 
NBG1951) 

De kracht van de Heilige Geest leidt tot overwinning over zonden en de voortdurende verleidingen van de oude 
natuur: 

"Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de Geest de praktijken van het 
lichaam doodt, zult u leven." (Romeinen 8:13, WV2012) 
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We moeten niet bij zonden blijven stilstaan. De Bijbel leert ons het kwade te overwinnen met het goede.  

"Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21, 
NBV2004) 

En dat is ook precies hoe de Heilige Geest je wil helpen om rein te leven! 

Gespreksvragen 
 In welke opzichten is je manier van denken veranderd vanaf de tijd dat je werd wedergeboren?  
 Op welke manieren kan de Heilige Geest je helpen om je gedachten te richten op de dingen van God?  
 Op welke gebieden kan de Heilige Geest je een beter inzicht geven? Kun je concrete voorbeelden geven uit je 

eigen leven? 
 Hoe kun je je gedachten en verlangens afstemmen op die van God? 
 Wat moet je doen om de Heilige Geest de gelegenheid te geven om Bijbelgedeelten in je gedachten te 

brengen? 
 Sommige christenen menen dat Gods levenswet niet meer belangrijk is wanneer de Heilige Geest in hen 

woont. Klopt dat? En waarom dan? 
 Op welke manieren kan de Heilige Geest tot je geweten spreken?  
 Wat vind je van de volgende uitspraak: Ieder gelovige koestert leugens om verkeerd gedrag of een verkeerde 

manier van denken in stand te houden? 
 Kun je momenten noemen waarop de Heilige Geest je nadrukkelijk overtuigde van zonde in je leven?  

 

9. Heilige Geest en je gevoel 

Gevoel en gemoed 
  

 

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen om je  gevoel en gemoed op God te richten, waardoor 
je kunt groeien in geloofsvertrouwen en een stimulerende geloofsbeleving. Hoewel veel mensen bij de Heilige 
Geest vooral aan persoonlijke beleving denken, zien we dat de Bijbel veel meer nadruk legt op  wat Hij in het 
verstand doet. Toch is beleving een wezenlijk deel van zijn gezegende aanwezigheid in de gelovigen.  

 gevoel - Met je gevoel beleef je de wereld om je heen, de relatie met God en je medemensen. De Heilige 
Geest geeft gelukkig makende emoties als vreugde en vrede voor zover je als gelovige leeft vanuit de 
verbondenheid met Jezus. 

 gemoed - Je gemoed werkt vanuit je diepste gevoelens en verlangens. Hoe meer je gemoed op God gericht is, 
hoe nadrukkelijker de Heilige Geest je motiveert om niet de verlangens van je  oude natuur (je vlees) te 
volgen, maar je verlangens af te stemmen op Gods koninkrijk en die leiden tot het hoogste  geluk dat alleen 
bij Jezus te vinden is. 
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Ervaren van je verbondenheid met God 

Als wedergeboren gelovige ervaar je dat je met God in verbinding staat en dat  de Heilige Geest in je is komen 
wonen. Dat ervaar je met je geestelijke zintuig: je intuïtie, een functie van je menselijke geest. Door de Heilige 
Geest weet je bijvoorbeeld in je hart dat je een kind van God bent en dat is meer dan een gevoel! Het is een 
zekerheid die je ook in je verstand en je gevoel ervaart, iets waar je stellig van overtuigd bent.  

"De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God." (Romeinen 8:16, 
WV2012) 

Omgang met God 

Communicatie met God is vooral gebaseerd op de hartsverbondenheid tussen God en de gelovige.  

"Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem één geest." (1 Korintiërs 6:17, WV20 12) 

Door de Heilige Geest, die in je hart woont als wedergeboren gelovige, kan God met jou en kun jij met God 
communiceren op een geestelijk niveau. 

"dankzij hem (=Jezus) hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader." (Efeziërs 2:18, NBV2004)  

In het Nieuwe Testament lezen we over de betrokkenheid van de Heilige Geest bij de gebedsomgang met God:  

"Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze ..." (Efeziërs 6:18, WV2012)  

Je kan uitdrukkingen als 'in de Geest' en 'in Jezus' waarschijnlijk het beste lezen als: 'in verbondenheid met de 
Heilige Geest'. Doordat de Heilige Geest één is met God de Vader en met Jezus, mag je dan ook denken aan 
verbondenheid met God de Vader of met Jezus. De verschillende Bijbelvertalingen geven die uitdrukking 
verschillend weer, zoals je bijvoorbeeld kunt zien bij het volgende Bijbelvers:  

"... bid in de Heilige Geest ..." (Judas 1:20, HSV2010) 

"... Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest." (Judas 1:20, NBV2004)  

"... bid in de kracht van de heilige Geest ..." (Judas 1:20, WV2012) 

De Heilige Geest is dus de verbindende schakel tussen de hemel en de gelovige. Zo kan een aards mens 
communiceren met God die in de geestelijke wereld woont. 

"want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid." (Johannes 4:24, 
NBV2004) 

Gods Geest helpt je om God steeds beter te leren kennen door de omgang met Hem en door dagelijks met Hem 
te leven: 

"... de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen." (Efeziërs 1:17, WV201 2) 

Er is ook een andere vorm van geestelijke communicatie met God en wel door de gave van  bidden in geestelijke 
talen. In het volgende Bijbelgedeelte zien we 'gewoon' bidden naast bidden in geestelijke talen:  
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"Kortom: ik moet bidden met mijn Geest maar ook met mijn verstand, en Gods lof zingen met mijn 
geest maar ook met mijn verstand." (1 Korintiërs 14:15, WV2012)  

Omgang met medegelovigen 

Door de Heilige Geest heb je als wedergeboren gelovige ook een speciale verbondenheid met andere 
wedergeboren gelovigen. Als je een willekeurige gelovige ontmoet, ontstaat er al gauw iets als herkenning, een 
geestelijke 'klik' van verbondenheid. De ontdekking van die voelbare verbondenheid is voor iedereen een blijde 
verrassing nadat hij is wedergeboren. Die eenheid overst ijgt kerkmuren en leerverschillen: het is de eenheid 
van het hart. Toch is het niet altijd gemakkelijk om die geestelijke eenheid binnen een  plaatselijke 
gemeente vast te houden en vorm te geven. Dat vergt veel aandacht, nederigheid en vooral liefde:  

"Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 
één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping ..." (Efeziërs 4:3 -4, NBV2004) 

Als gelovigen deze geestelijke eenheid met elkaar in de praktijk ook gestalte kunnen geven is dat een teken 
van geestelijke volwassenheid: 

"... totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid 
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volhe id van Christus." 
(Efeziërs 4:13, NBV2004) 

Gelukservaring 

vreugde en vrede zijn de gevoelens die ons als mensen de diepste gelukservaringen geven. Beide worden als 
belangrijke vruchten van de inwoning van de Heilige Geest genoemd: 

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede ..." (Galaten 5:22, NBV2004)  

"want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en 
vreugde door de heilige Geest." (Romeinen 14:17, NBV2004)  

"En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest." (Handelingen 13:52, 
HSV2010) 

Blijdschap en ontspannenheid zijn typische kenmerken van geestvervulde gelovigen. Deze diepe 
gelukservaringen kunnen ook standhouden onder moeilijke omstandigheden, wanneer men zich in geloof op  
God richt. Sterker nog, vooral onder moeilijke omstandigheden kunnen gelovigen leren om de vrede en de 
vreugde van God in hun hart te ervaren. 

"U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen 
met de vreugde van de heilige Geest." (1 Tessalonicenzen 1:6, NBV2004)  

Gods Geest geeft ook blijdschap en enthousiasme om God uitbundig te prijzen:  

"En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek 
onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw 
hart ..." (Efeziërs 5:18-19, HSV2010) 

De Heilige Geest helpt je te zien hoeveel goeds God je als gelovige heeft gegeven en dat stimuleert je tot 
diepe dankbaarheid. Daar ga je van zingen! 
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Gespreksvragen 
 In welke opzichten is je relatie met Jezus en met andere mensen veranderd vanaf de tijd dat je werd 

wedergeboren? 
 Op welke manier ervaar je je verbondenheid met God? Vooral onder welke omstandigheden?  
 Heeft omgang met God alleen met bidden te maken of kan het ook meer inhouden? 
 Op welke manieren ervaar je dat de Heilige Geest wedergeboren gelovigen met elkaar verbindt?  
 In hoeverre heb je een diepgaande vrede en vreugde ervaren vanwege je verbondenheid met God door de 

Heilige Geest, ook onder moeilijke omstandigheden? 
 

10. Heilige Geest en je wil 

Wil en loyaliteit 
  

 

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je  wil en loyaliteit op God te richten, waardoor je 
kunt groeien in geloofskracht en liefdevolle toewijding aan God. 

 wil - De Heilige Geest geeft je als gelovige de benodigde moed en kracht om Gods wil te doen, wanneer je die 
nodig hebt bij alle uitdagingen en moeiten. 

 loyaliteit - De Heilige Geest motiveert je loyaliteit tot gehoorzaamheid uit liefde voor God.  

De Heilige Geest geeft niet in de eerste plaats bovennatuurlijke kracht. Niet in de eerste plaats om 
spectaculaire wonderen te verrichten, maar kracht om Gods wil uit te voeren en daarbij taken te verrichten die 
vanuit eigen kracht onmogelijk zijn. 

Heilige Geest en je eigen wil 

De Heilige Geest is er niet op uit om de besturing van je leven over te nemen. Hij maakt geen willoos mens of 
een soort robot van je. Een christengelovige heeft Jezus als zijn koning en Heer en de Heilige Geest helpt hem 
bij het navolgen van Jezus. De Heilige Geest geeft bijvoorbeeld persoonlijke leiding, maar zelf bepaal je wat je 
ermee doet. Natuurlijk is het altijd dom om iets anders te doen dan wat de Heilige Geest je aanreikt en het kan 
ook schadelijk zijn voor jou of voor anderen.  

Hoe meer je groeit in je geloof, groeit in gehoorzaamheid aan de wil van God, des te meer zul je gaan denken 
en handelen 'in de geest van Jezus' ofwel zoals Jezus het zou doen.  

Wanneer je geregeld de adviezen van de Heilige Geest negeert, dan zet je Hem aan de kant en dan zul je ook 
weinig ondersteuning van Hem krijgen. De Heilige Geest is bescheiden en trekt zich terug wanneer zijn 
bemoeienis ongewenst is. 
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Moed en kracht ontvangen 

In het Oude Testament vinden we veel Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat Gods  Geest moed en kracht geeft aan 
mensen, speciaal onder bijzondere omstandigheden:  

"Toen kwam de geest van de HEER over Gideon; hij blies de bazuin en de mannen van Abiëzer sloten 
zich bij hem aan." (Rechters 6:34, WV2012) 

De kracht van de Heilige Geest is een sleutelbegrip voor nieuwtestamentische gelovigen. Het is misschien wel 
het belangrijkste kenmerk van een gelovige in wie de Heilige Geest actief kan werken. Niet voor niets had Jezus 
gezegd tegen zijn apostelen: 

"maar wanneer de heilige Geest over jull ie komt, zullen jullie kracht ontvangen ..." (Handelingen 1:8, 
WV2012) 

Ook de apostel Paulus beschouwt geestelijke kracht als HET kenmerk van de volwassen gelovige:  

"Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten k omen of die 
opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God 
bestaat niet uit woorden, maar uit kracht." (1 Korintiërs 4:19-20, NBV2004) 

Let op: het is niet zo dat de Heilige Geest je een hoeveelheid kracht  geeft zodat je die kracht ZELF kan 
gebruiken om alles beter te kunnen doen. Het is en blijft de kracht van de Heilige Geest zelf en HIJ wil in en 
door je heen werken. Daarbij is overgave van je wil aan God, gehoorzame overgave aan zijn wil en een 
diep besef van afhankelijkheid van Hem van het allergrootste belang. Gods kracht ontvang je niet van buitenaf, 
maar vanuit je binnenste, waar de Heilige Geest woont. 

De apostel Paulus schreef aan de gelovigen in Efeze (en indirect ook aan jou en mij):  

"moge Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt 
gesterkt" (Efeziërs 3:16, WV2012) 

Bemoediging bij beproevingen 

Iedereen, dus ook elke gelovige, krijgt te maken met beproevingen en het is in veel gevallen moeilij k om daar 
goed mee om te gaan. De satan probeert dan misbruik te maken door je gedachten te vullen met  angst, 
twijfel, bezorgdheid of zelfs neerslachtigheid. Omdat beproevingen vooral je gevoelens raken, is je verstand erg 
kwetsbaar voor zulke negatieve manieren van denken. Dan kan er een hevige innerlijke strijd in je binnenste 
ontstaan of je kunt wegzakken in wanhoop of zelfbeklag.  

Vaak is er een proces nodig voordat je er weer helemaal bovenop komt, maar de Heilige Geest wil je van 
binnenuit bemoedigen en kracht geven om er niet onderdoor te gaan, maar er juist sterker doorheen te komen.  

"Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe 
en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt  op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij 
slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet 
uitgeput." (Jesaja 40:29-31, NBV2004) 

"... u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houd en en alles te 
verdragen." (Kolossenzen 1:11, NBV2004) 
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Bemoediging bij uitdagingen 

In het Oude Testament lezen we veel voorbeelden van Israëlieten die door Gods Geest kracht ontvingen om te 
overwinnen in de strijd. Hier is een voorbeeld uit Bijbelboek Rechters: 

"De Israëlieten riepen de HEER te hulp, en de HEER zond iemand om hen te bevrijden: Otniël, een zoon 
van Kalebs jongere broer Kenaz. Gedreven door de geest van de HEER trad hij op als rechter over Israël. 
Hij trok ten strijde, en de HEER leverde koning Kusan-Risataïm van Aram aan hem uit, zodat hij hem 
een zware nederlaag kon toebrengen." (Rechters 3:9-10, NBV2004) 

Gideon werd door de Engel van de Heer geroepen om het volk Israël te bevrijden van haar vijanden, die hem 
met de volgende woorden aansprak: 

"... De HEER is met u, dappere held." (Rechters 6:12, WV2012) 

Gideon was echt geen held, maar God wilde hem juist leren dat Hij van elke bangerik een moedige held kan 
maken. Voel jij je ook geen held? Lees dan vooral in Rechters 6-7 hoe God van Gideon een succesvolle 
legeraanvoerder heeft gemaakt. Dezelfde God kan en wil jou ook helpen bij JOUW uitdagingen.  

Christengelovigen ontvangen voornamelijk kracht van God op het geestelijke vlak. De Heilige Geest geeft 
bijvoorbeeld bovennatuurlijke kracht aan de gelovige om overwinningen te kunnen behalen over het rijk van de 
satan: 

"... hij die in u is (=Heilige Geest), is machtiger dan hij die in de wereld heerst." (1 Johannes 4:4, 
NBV2004) 

Dat is geen kleinigheid! ALLE gelovigen onderschatten de kracht van de Hei lige Geest en wat Hij kan doen door 
een mens die met God verbonden is. Je Helper geeft kracht om te overwinnen in de innerlijke  geestelijke strijd, 
die zich vooral in je gedachten en je gevoelsleven afspeelt. 

De Bijbel spoort gelovigen niet aan om als passieve figuren te wachten totdat de Heilige Geest hen plotseling 
een injectie van kracht geeft, een soort power-up. Nee, het is van belang dat zij zich bewust zijn van Gods 
kracht die in hen IS en dat die kracht van God geactiveerd wordt zodra je een stap in  geloof zet. Eerder niet. 

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest ..." 
(Efeziërs 3:16, NBV2004) 

Kracht om te getuigen 

De apostelen ondervonden kort na de eerste Pinksterdag vervolging van de kant van de Joodse geestelijkheid. 
Petrus en Johannes kregen kracht om tegenover de Joodse leiders te getuigen van Jezus' opstanding. Ze 
durfden de confrontatie aan: 

"Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ... Jezus is de steen die door u, de bouwlied en, vol 
verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is." (Handelingen 4:8 -11, NBV2004) 

De Joodse leiders dreigden de apostelen met strafmaatregelen als ze door zouden gaan met hun getuigende 
activiteiten. Ze kropen niet in hun schulp maar baden om een extra manifestatie van Gods kracht:  

" 'Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig 
over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en 
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wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.' Toen ze hun gebed beëindigd hadden, 
begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 4:29 -31, NBV2004) 

Dit Bijbelgedeelte geeft een prachtig voorbeeld van de interactie tussen geestvervulde mensen en de Heilige 
Geest. Waar die samenwerken ontstaat een explosie van kracht. Zo was het toen en zo is het nu ook. De Heilige 
Geest geeft moed aan werkers in Gods koninkrijk bij moeilijke confrontaties: 

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid." (2 Timoteüs 1:7, NBV2004) 

Kracht om confrontaties aan te gaan 

De geestvervulde Petrus ging op een kundige en krachtige manier om met de Ananias en Saffira affaire. Dit 
echtpaar bracht een offergave en deed net of het de hele opbrengst van een verkoop was, terwijl ze een deel 
voor zichzelf hielden. Ze wilden daarmee eer van mensen ontvangen. Petrus sprak An anias toe vanuit het 
inzicht dat God hem op dat moment moet hebben gegeven:  

"Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest 
bedrogen ... Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.' " (Handelingen 5:3 -4, NBV2004) 

God bevestigde de waarheid van Petrus' woorden en Hij bevestigde zijn gezag als kerkleider doordat Ananias 
ter plekke stierf en enige tijd later zijn vrouw ook hetzelfde lot onderging.  

De geestvervulde Stefanus sprak de Joodse Raad confronterend toe en was niet bang om de gevolgen van zijn 
woorden te dragen, want hij zou daarna gestenigd worden. Hij wist dat hij namens God sprak:  

"Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw 
voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de 
komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige 
verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de enge len, maar er niet 
naar hebt geleefd." (Handelingen 7 :51-53, NBV2004) 

Een ander voorbeeld van confrontaties lezen we in de geschiedenis van Barnabas en Saulus toen ze op 
zendingsreis door Cyprus kwamen en ze in aanraking kwamen met een leugenachtig figuur die het werk van 
God probeerde tegen te werken. Saulus (die vanaf die gebeurtenis Paulus werd genoemd) zei tegen hem:  

"... U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke 
vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let 
op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien..." 
(Handelingen 13:10-11, NBV2004) 

Uit deze voorbeelden blijkt dat de Heilige Geest gelovigen niet a lleen leidt om lieve woorden tegen mensen te 
spreken! 

Kracht om wonderen te verrichten 

Bekende vormen van het verrichten van wonderen zijn het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. 
De Heilige Geest geeft aan gelovigen de geestelijke gave om dit  namens God en onder leiding van de Heilige 
Geest te doen. 
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In Marcus 16 zegt Jezus het volgende, nadat Hij hen de Grote Opdracht gegeven had om de wereld met het 
evangelie te bereiken: 

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zulle n zij boze geesten uitdrijven, ... 
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17 -18, NBG1951) 

Gods wonderen dienen altijd een hoger doel, vooral om ons getuigenis in de wereld te bevestigen. In het 
Bijbelboek Handelingen kunnen we lezen dat ook de gelovigen wonderen verrichtten, die de verkondiging van 
het evangelie krachtig ondersteunden. Ook vandaag de dag werkt dat zo. Het is bekend dat een enorm aantal 
Chinezen vooral tot geloof is gekomen door het zien van genezingswonderen. God is niet veranderd en zijn 
vermogen en verlangen om wonderen op aarde te (laten) doen is nooit verminderd.  

Goddelijke leiding 

De Heilige Geest geeft niet alleen kracht die je nodig hebt bij het volgen van Jezus, maar geeft ook specifieke 
persoonlijke leiding wanneer je dat nodig hebt.  

"Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond." 
(Psalm 143:10, NBV2004) 

In veel gevallen ontvangen gelovigen Gods leiding die tot hen komt door de Heilige Geest. 

"Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods." (Romeinen 8:14, NBG1951)  

In dit Bijbelvers noemt de apostel Paulus het verband tussen goddelijke leiding en 'zonen' van God, en dat 
woord 'zonen' duidt op geestelijke volwassenheid. Gelovigen die nog maar weinig geloofsgroei hebben 
meegemaakt bepalen zelf hun doen en laten. De meer volwassen gelovigen staan meer open voor Gods leiding.  

Terwijl Gods Woord richting geeft aan het christenleven in zijn algemeenheid, is de leiding van de Heilige Geest 
meestal heel specifiek gericht op een bepaalde situatie. Enkele voorbeelden uit de Bijbel:  

"Door de Geest geleid ging hij (=de oude Simeon) naar de tempel ..." (Lucas 2:27, WV2012)  

"De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naast die wagen lopen.' " (Handelingen 8:29, WV2012) 

"Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige 
Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.' " 
(Handelingen 13:2, NBV2004) 

"En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de heilige Geest verhinderd het 
woord in Asia te spreken; en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van 
Jezus liet het hun niet toe." (Handelingen 16:6-7, NBG1951) 

Gespreksvragen 
 In welke opzichten is je toewijding voor Jezus veranderd vanaf de tijd dat je werd wedergeboren?  
 Hoe kun je Gods wil steeds beter leren kennen? 
 Wat doe je wanneer je iets wil doen terwijl je weet dat het niet past bij je relatie met God? 
 Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die van God moed en kracht hebben ontvangen om iets te 

doen waar ze tegenop zagen? 
 Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen dat je dit zelf ook hebt meegemaakt?  
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 Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die van God moed en kracht hebben ontvangen om onder 
moeilijke omstandigheden vol te houden? 

 Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen dat je dit zelf ook hebt meegemaakt?  
 Kun je Bijbelse voorbeelden noemen van mensen die van God moed en kracht hebben ontvangen om een 

standpunt in te nemen dat inging tegen dat van de meerderheid?  
 Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen dat je dit zelf ook hebt meegemaakt?  
 Kun je voorbeelden van Gods leiding uit je eigen leven noemen? 

 

11. Heilige Geest en je gedrag 

Gedrag en levensstijl 
  

 

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen om je  gedrag en levensstijl op God af te stemmen en 
overvloediger te worden in je liefde voor God en je medemensen (geloofspraktijk). In feite is dit het resultaat 
van wat de Heilige Geest in je verstand, wil en gevoel doet, zoals uitgelegd in de vorige drie onderwerpen.  

 gedrag - De geloofskeuzen en geloofsbeslissingen van je wil worden uitgewerkt in je gedrag. Daardoor kun je 
als gelovige in geestelijke zin vruchtdragen. 

 levensstijl - Je levensstijl wordt steeds meer bepaald door je nieuwe natuur door de werkzame inwoning van 
de Heilige Geest. Daardoor verandert je karakter zodat je meer op Jezus gaat lijken. 

De Heilige Geest wil je als gelovige dus helpen om in geestelijk opzicht vrucht te dragen zodat jouw leven een 
bron van zegen wordt voor anderen. 

Levensvernieuwing 

De Heilige Geest was actief betrokken bij de schepping en ook bij het  herscheppingsproces van de gelovige. Het 
was Gods Geest door wie Maria in verwachting raakte van Jezus. De engel had tegen haar gezegd:  

"... De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God." (Luca s 
1:35, NBV2004) 

Het is ook de Heilige Geest die mensen nieuw leven geeft bij hun wedergeboorte: 

" 'Ik verzeker u,' antwoordde Jezus, 'niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet 
geboren wordt uit water en Geest." (Johannes 3:5, GNB1996)  

"De Geest is het, die levend maakt ..." (Johannes 6:63, NBG1951)  
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Later, bij de opstanding, zal het de Heilige Geest zijn die ons een nieuw stoffelijk lichaam geven:  

"Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal Hij, die Christu s uit de 
doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in 
u woont." (Romeinen 8:11, WV2012) 

Geloofspraktijk 

De geloofspraktijk van een gelovige is de uitwerking van de gehoorzaamheid aan Gods wil waarvoor hij met zijn 
wil heeft gekozen. Geen slaafse gehoorzaamheid, maar uit liefde voor God doen waar Hij vreugde in heeft. 
In Gods levenswet vind je talloze voorbeelden van het gedrag dat God blij maakt. Door volgens Gods richtlijnen 
te leven bewijs je dat je op Hem vertrouwt en er ook op vertrouwt dat Gods richtlijnen je helpen om een goed 
en gelukkig leven te leiden. 

De Heilige Geest helpt je om de zegen van Gods levenswet te begrijpen en om ernaar te leven.  

"Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht 
nemen." (Ezechiël 36:27, NBV2004) 

"Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst." 
(Galaten 5:25, NBV2004) 

Vruchten van de Geest 

Een nieuwe levensstijl is het meest zichtbare resultaat van geestelijke groei. Dat uit zich in een levensstijl 
waaruit de vruchten van de Geest zichtbaar worden voor je omgeving: 

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,  
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." (Galaten 5:22, NBG1951)  

De Heilige Geest helpt je om trouw te blijven en vast te houden aan wat je van en over God hebt ontvangen:  

"Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd."  (2 Timoteüs 1:14, 
NBV2004) 

Liefde tot God en je medemensen 

Echte zegenende liefde komt uit God en elke wedergeboren gelovige is aangesloten bij het onbeperkte 
reservoir van Gods liefde, om die van Hem te ontvangen en door te geven. Daarbij speelt de Heili ge Geest een 
hoofdrol. 

"... Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken." (Romeinen 5:5, 
WV2012) 

"Maar de vrucht van de Geest is liefde ..." (Galaten 5:22, NBV2004)  

Jezus vertelde eens hierover: 

"De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water 
vloeien.' " (Johannes 7:38, GNB1996) 
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De evangelist Johannes legt uit dat deze stromen van levend water betrekking hebben op de Heilige Geest in de 
gelovige: 

"Daarmee bedoelde hij de Geest: wie in hem geloofden, zouden de Geest ontvangen. Toen was de 
Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was." (Johannes 7:39, GNB1996)  

Het hoogste doel van een gelovige is niet om uitbundig gezegend te worden, maar om zegen te  verspreiden. Je 
kunt niet gelukkiger worden dan wanneer je zegen uitdeelt!  

Karakterontwikkeling 

Net als ieder ander mens heb je een uniek karakter, dat op een unieke manier een  weerspiegeling is van Gods 
karakter kan worden door de vernieuwende werking van de Heilige Geest. 

Een kind van God kan als volgt omgaan met die eigenschappen. Met je  karaktergaven (sterke eigenschappen) 
mag je God en je medemens dienen. Tegelijk mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest je helpt in die 
gebieden waarin je eigen karakter tekort lijkt te schieten. Hij geeft kracht in elke zwakheid. Het is een 
levenslang leerproces om hier goed mee om te gaan.  

Gespreksvragen 
 In welke opzichten is je manier van leven veranderd vanaf de tijd dat je werd wedergeboren?  
 In hoeverre ben je je meer gaan gedragen zoals de Bijbel je leert? 
 Waarin ben je in dat opzicht achtergebleven? 
 Welke vruchten van de Geest heeft Jezus in jou verder kunnen ontwikkelen?  
 In welke opzichten is je liefde voor God en medemensen sterker geworden?  

 

12. Vervulling met de Heilige Geest 

Geloofservaring 

Er zijn ruwweg drie manieren waarop de Bijbel spreekt over het ontvangen en ervaren van de Heilige Geest:  

 doop in de Heilige Geest 
 vervulling met de Heilige Geest 
 zalving met de Heilige Geest 

Over de precieze betekenis van deze uitdrukkingen wordt verschillend gedacht. Woorden als doop en zalving 
doen vooral denken aan eenmalige gebeurtenissen. De uitdrukking 'vervulling met de Heilige Geest' heeft een 
bredere betekenis. Daarom wordt die voornamelijk in Herschepping gebr uikt. 

In de Bijbel lezen we ook wel dat de Heilige Geest OVER of OP de gelovigen kwam (Handelingen 1:8; 
Handelingen 10:44-45; Handelingen 19:6), wat op hetzelfde neerkomt, alleen met een iets andere beeldspraak. 
In alle gevallen gaan het om merkbare gebeurtenis, niet om een langzaam proces. 

Doorbraak 

Bij de vervulling met de Heilige Geest ontvang je als wedergeboren gelovige niet iets wat je eerder niet had. 
Want de Heilige Geest woont vanaf je wedergeboorte al in je. Vervuld worden met de Heilige Geest bet ekent 
dat de Heilige Geest op een bepaald moment meer bewegingsruimte krijgt dan voorheen en krachtiger wordt 
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ervaren. We hebben het dan over een geestelijke doorbraak. Als je vol bent van Gods Geest kan Hij actiever 
aanwezig zijn, om in en door jou te werken. Bij iemand waar Hij alleen in het hart WOONT, is zijn aanwezigheid 
minder merkbaar in zijn leven. Dat is dus het verschil tussen inwoning en vervuld zijn: passieve of actieve 
aanwezigheid van Gods Geest in de gelovige. 

Het verschil tussen inwoning en vervulling met Gods Geest werd eens afgebeeld met het kruikje nardusolie 
waarmee Maria de Heer Jezus zalfde kort voor zijn lijden en sterven. VOOR de zalving rook niemand iets, omdat 
de zalfolie in de dichte kruik zat. Pas toen ze de hals van de kruik had gebroken en de zalfolie over Hem heen 
goot, werd de kamer vervuld van de geur (Marcus 14:3). Bij veel gelovigen moet er eerst een doorbraak in hun 
leven komen en moeten barrières van zonde en gebondenheden worden verwijderd voordat de Heilige Geest 
hun bewuste leven kan binnenstromen. 

Het doel van vervulling 

Jezus deed de volgende uitspraak over mensen die vol zijn van Gods Geest:  

"De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water 
vloeien.' " (Johannes 7:38, GNB1996) 

"Met dat levende water bedoelde Jezus de heilige Geest. Want iedereen die in Jezus gelooft, zou de 
heilige Geest in zich krijgen ..." (Johannes 7:39, BGT2014) 

Het is duidelijk dat Jezus het normaal zou vinden dat iedere gelovige niet alleen de inwo ning van de Heilige 
Geest zou ontvangen, maar ook daadwerkelijk VOL zou zijn van Gods Geest. Niet zozeer om er in je eentje van 
te genieten, maar vooral om het leven van Jezus te delen met anderen.  

Het belangrijkste van vervulling is niet de ervaring van die vervulling, maar de uitwerking van die vervulling.  

Als je vol bent van de Heilige Geest kun je liefhebben zoals Jezus deed en doen wat Jezus deed.  

Een voorbeeld: de geestvervulde Petrus 

Na de opstanding van Jezus ontvingen zijn discipelen de Heilige Geest (de inwoning dus), waardoor hun ogen 
open gingen voor wie Jezus was en waardoor ze gingen begrijpen wat Hij voorheen had verteld:  

"Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na 
deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.' " (Johannes 20:21 -22, 
NBV2004) 

Pas op de eerste Pinksterdag werden de apostelen VERVULD met de Heilige Geest en dat veroorzaakte een nog 
veel grote verandering in hun leven. 

Dat is vooral duidelijk te zien in het leven van de apostel Petrus. Deze apostel, die kort daarvoor Jezus driemaal 
verloochend had uit angst voor vervolging, werd op de eerste Pinksterdag vervuld met de Heilige Geest. Dat 
bleek vooral uit zijn vlammende toespraak, waardoor massa's mensen tot bekering kwamen (Handelingen 2:14-
42). 

In Handelingen 4:1-3 lezen we dat Petrus (samen met Johannes) gevangen genomen werd omdat zij zoveel 
mensen onderwezen en doopten. Toen hij voor de Joodse Raad werd gebracht om verantwoording af  te leggen 
voor zijn daden, werd hij vervuld met de Heilige Geest toen hij begon te spreken.  
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"Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag 
worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij 
is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat 
dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood 
is opgewekt." (Handelingen 4:8-10, NBV2004) 

Door de Heilige Geest was hij niet meer de bange Petrus van voorheen. Hier stond een geestvervulde Rotsman! 
Petrus was bijna onherkenbaar veranderd door de vervulling met de Heilige Geest.  

Vervulling bij de wedergeboorte 

Sommige gelovigen ervaren een krachtige vervulling van Gods Geest bij hun wedergeboorte. Dat heeft te 
maken met de radicaliteit van de bekering. Hoe radicaler iemand tot geloof komt, hoe nadrukkelijker hij afstand 
doet van zijn oude manier van leven en hoe serieuzer hij zich aan God toewijdt, hoe meer mogelijkheden de 
Heilige Geest in het hart van de pas-gelovige heeft als Hij in hem komt wonen. 

Een voorbeeld hiervan vinden we in Handelingen 10. Toen Petrus het evangelie bracht aan een groep 
Romeinen, openden deze mensen hun hart voor de boodschap, waarna ze nieuw leven ontvingen. Tegelijk 
ontvingen ze de gave van het bidden in tongen, waardoor het duidelijk was dat ze een vervulling met de Heilige 
Geest hadden ontvangen. 

Vervulling op een later tijdstip 

Veel andere gelovigen ervaren hun wedergeboorte minder spectaculair. Ze hebben bijvoorbeeld wel een 
duidelijk besef dat er iets bij hen veranderd is, dat hun ogen zijn opengegaan voor wie Jezus is, dat ze honger 
krijgen om meer uit de Bijbel te leren, en dat er een verlangen is ontstaan om dicht bij Jezus te blijven en te 
groeien in hun geloof. Dat zijn allemaal verschijnselen die wijzen op het begin van een nieuw leven met God.  

De meeste gelovigen die dit hebben meegemaakt vinden het zo wel goed. Ze zijn tevreden met  wat ze hebben 
ontvangen en blijven over het algemeen trouwe christenen die in verbondenheid met God leven.  

Maar anderen beseffen dat er meer is en dat ze nog geen vervulling hebben meegemaakt zoals ze in de Bijbel 
hebben gelezen. Ze gaan verlangen naar meer kracht in hun leven. Vroeg of laat ervaren velen van hen een 
duidelijke vervulling als een mijlpaalervaring waarbij hun geloofsleven blijvend verdiept wordt. Sommigen 
noemen dat ook wel een 'second blessing'. Vanaf die tijd is de Heilige Geest ook dui delijker werkzaam in hun 
hart en in hun levensstijl. Een voorbeeld van een latere vervulling vinden we in Handelingen 19:1 -7. De manier 
waarop gelovigen een vervulling ervaren kan heel verschillend zijn en heeft ook te maken met hun persoonlijke 
karakter. 

Gespreksvragen 
 Wat is het verschil tussen wedergeboren worden en vervulling met de Heilige Geest?  
 Heb je het idee dat een diepere vervulling met de Heilige Geest nodig en zinvol is?  
 Veel gelovigen hebben moeite met dit onderwerp. Hoe zou dat komen? 

 

13. Belofte van vervulling 
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Beloofd aan ALLE gelovigen 

Op de eerste Pinksterdag legt Petrus uit voor wie de belofte van het vervuld worden met de Heilige Geest 
gereserveerd is: 

"want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zi jn en die de Heer, 
onze God, tot zich zal roepen." (Handelingen 2:39, NBV2004)  

De belofte van de Heilige Geest is dus in de eerste plaats gegeven aan Joden en hun nageslacht. Het woord in 
de Griekse brontekst dat hier met 'kinderen' is vertaald, heeft de betekenis van 'nakomelingen', dus niet van 
'kleine kinderen'. Ook is de belofte voor 'allen die ver weg zijn'. Dat wil zeggen: voor niet -Joden die zich 
bekeren in reactie op de roepstem van God. 

Jezus moedigt elke gelovige aan om God te bidden om vervulling met de Heilige Geest: 

"Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse Vader 
zeker goed voor jullie zorgen. Hij geeft de heilige Geest aan mensen die daarom vragen." (Lucas 11:13, 
BGT2014) 

De voorwaarden om met Gods Geest vervuld te worden zijn niet principieel anders dan de voorwaarden om 
bekeerd te worden. Maar veel christengelovigen hebben niet zo'n radicale bekering meegemaakt zoals in het 
hoofdstuk ' Bekering en wedergeboorte' is beschreven. Wie verlangt naar vervulling met de Heilige Geest doet 
er goed aan om dat hoofdstuk nog eens te lezen en op zich in te laten werken. Evenals  geloofsovergave bij de 
bekering de sleutelrol speelt, is de radicaliteit van je toewijding van nu de sleutelfactor voor een die pere 
vervulling met Gods Geest. 

Laten er geen barrières zijn voor de vervulling 

Hoe voller je van jezelf bent, hoe minder ruimte er is om vervuld te worden met Gods Geest. Gelovigen kunnen 
soms zo vol zijn van hun carrière, hun gezin, hun sociale netwerk, hun hobby's, hun kerkelijke werk, dat er 
nauwelijks plaats is voor God. Je kunt de liefde van je hart nu eenmaal niet aan alles tegelijk geven. Wie vol is 
van iets anders, kan moeilijk vol worden van de Heilige Geest.  

Het is duidelijk dat de Heilige Geest ook niet werkzaam kan zijn in een leven waarin ONHEILIGE elementen een 
rol spelen. Daarom moet er radicaal worden gebroken met alle vormen van zonde waar je jezelf van bewust 
bent. Ook moeten alle vormen van verslaving en gebondenheid worden aangepakt. Men sen die verslaafd zijn 
aan bijvoorbeeld roken of alcohol hebben een grote barrière in zich tegen de werking van de Heilige Geest in 
hun leven. Want wie zichzelf tot slaaf heeft gemaakt van zijn vlees, kan onmogelijk vervuld worden met de 
Heilige Geest. Dat werkt niet samen. 

"... Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees 
begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet 
doet wat u zou willen." (Galaten 5:16-17, HSV2010) 

In dit verband las ik eens het getuigenis van een echtpaar dat op de knieën ging om God te vragen om de 
vervulling met zijn Geest, net als hun buren. Ze waren rookverslaafd, maar ze hadden op dat moment niet door 
dat hun verslaving de doorwerking van Gods Geest zou tegenhouden. In zijn liefdevolle genade gaf God hen 
toch de zegen van de vervulling en ... tot hun verbazing was vanaf dat moment de rookverslaving ook voorbij. 
Een wonder van God dus! Deze gebeurtenis illustreert het feit dat verslaafd zijn aan iets en vervuld zijn met 
Gods Geest niet bij elkaar horen. 
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Twee voorwaarden, twee beloften 

De voorwaarden voor het ontvangen van de beloofde Heilige Geest zijn in principe niet anders dan de 
voorwaarden om tot wedergeboorte te komen. Op de eerste Pinksterdag drukte Petrus dit als volgt uit:  

"... Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." (Handelingen 2:38, HSV2010)  

Er worden dus twee basisvoorwaarden genoemd: 

 bekering tot God door geloof in Jezus 
 doop als uiterlijk teken van je wedergeboorte 

De eerste voorwaarde is de belangrijkste (zie Marcus 16:16). Het gaat immers vooral om je innerlijke 
verandering. Toch is de opdracht om je te laten dopen niet zonder betekenis. Het is een belangrijke stap die 
uiting geeft aan je innerlijke geloofsovergave en die daardoor een versterking is van je overgave.  

We lezen in het aangehaalde Bijbelvers (Handelingen2:38) behalve twee voorwaarden ook twe e beloften: 

 vergeving van zonden (het basisaspect van wedergeboorte wordt hier genoemd; natuurlijk omvat Gods 
belofte alles wat je bij de wedergeboorte hoort)  

 de gave van de Heilige Geest (niet alleen de inwoning, maar ook de vervulling)  

De vervulling met de Heilige Geest is dus evengoed een geschenk dat je van God mag aannemen, tegelijk met je 
wedergeboorte of later. Bij bekering is geloofsovergave de voorwaarde, bij de vervulling met de Heilige Geest is 
dat niet anders. 

Alle ware gelovigen hebben ooit de eerste geloofsstap tot bekering genomen. Veel minder gelovigen hebben 
een soortgelijke geloofsstap genomen om een diepere vervulling met de Heilige Geest te vragen ontvangen. 
Velen van hen hebben nooit gehoord dat er zoiets bestaat. Zij menen dat ze bij de  wedergeboorte alles hebben 
ontvangen wat God hen wilde geven. Dit doet me denken aan een verhaal over een vrouw die in de boekwinkel 
een tweedelige encyclopedie had gekocht. Toen ze thuis kwam ontdekte ze dat ze alleen het eerste deel had 
meegenomen. De volgende dag ging ze naar de boekwinkel en vroeg ze om het tweede deel. Dat kreeg ze 
onmiddellijk, want er was immers voor beide delen betaald. Velen van ons hebben verzuimd om deel twee van 
Gods belofte bij Hem op te halen. In dat geval ligt het nog klaar om in ontvangst te nemen. 

Mijn eigen verhaal 

Persoonlijk was ik al jarenlang op zoek geweest naar een diepere vervulling met Gods Geest. Op zekere dag las 
ik het hiervoor genoemde voorbeeld in het bekende boek 'Het normale christelijke leven' van Watchman Nee. 
Dat raakte mijn hart op een bijzondere manier. De dag daarna ging ik een eind wandelen en bad ongeveer het 
volgende gebed: "Vader, dit wordt een historisch moment. Vanaf nu ga ik U niet meer vragen om vervuld te 
worden met de Heilige Geest. Ik wil U er nu voor bedanken. Amen." Meer niet. 

Er gebeurde die dag niets merkbaars. Maar de volgende morgen stond ik op met een ongekend diep besef van 
Gods grootheid en trouw dat mijn leven in een soort warmtegloed zette en ik wist: dit is het. Dat bijzondere 
besef van innerlijke vernieuwing duurde maanden lang. Het was net of mijn geloof een nieuw, krachtiger 
fundament had gekregen en God werd kostbaarder voor me dan ooit daarvoor, en dat fundament was blijvend. 
Niet lang na die gebeurtenis riep God me voor een taak in de zending. Op één of andere manier stonden beide 
gebeurtenissen met elkaar in verband. Ik stond versteld van Gods liefdevolle betrokkenheid met mij, als 



40 
 

eenvoudige gelovige. Natuurlijk is mijn verhaal maar een voorbeeld. God werkt op heel verschille nde manieren 
bij mensen. 

Gespreksvragen 
 Wat denk je dat belemmeringen kunnen zijn voor een diepere vervulling met de Heilige Geest?  
 Weet je van belemmeringen die een diepere vervulling in jouw leven verhinderen? Zo ja, hoe denk je daar 

mee om te gaan? 
 Is vervulling met de Heilige Geest alleen voor heel bijzondere mensen of ook voor jou?  
 Wat zijn voorwaarden voor de vervulling met de Heilige Geest?  

 

14. Vervuld worden en blijven 

Een merkbare gebeurtenis 

In Handelingen 2 lezen we over de overvloedige uitstorting van de Heilige Geest in de harten van de eerste 
gelovigen. Dit was een bijzondere ervaring die zowel door henzelf als door de omstanders duidelijk werd 
opgemerkt. 

"Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Ge est, die ons 
beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort." 
(Handelingen 2:33, NBV2004) 

Toen dit hen overkwam hoefde niemand hen te vertellen wat er gebeurd was. Natuurlijk, dit was het waar Jezus 
over gesproken had, DE belofte van de Heilige Geest (Handelingen 1:8)! Vervulling met de Heilige Geest is een 
duidelijk merkbare gebeurtenis, hoewel het niet altijd op het moment van vervulling zelf wordt ervaren. Bij de 
wedergeboorte komt de ervaring ook nogal eens een of meer dagen na het tijdstip van bekering. Zo kan het ook 
gaan bij vervulling met de Heilige Geest. Maar in ieder geval is het merkbaar voor jezelf en vaak ook voor 
anderen. 

Het normale christelijke leven 

Toen Paulus tijdens één van zijn zendingsreizen voor het eerst in Efeze kwam stelde hij een belangrijke vraag 
aan een kleine groep gelovigen: 

"... Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben 
niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is." (Handelingen 19:2, HSV2010) 

Kennelijk merkte Paulus dat er iets aan hen ontbrak, iets wat hij bij andere gelovigen meestal wel proefde. Er 
straalde geen geestelijke levenskracht van hen uit. De gelovigen in Efeze wisten en beseften niet dat er iets 
ontbrak aan hun geestelijk leven. Ze waren toch gewoon christen geworden? 

Uit het vervolg van het verhaal in Handelingen 19 weten we dat Paulus dat groepje gelovigen in Efeze de 
handen oplegde en dat ze alsnog vervuld werden met de Heilige Geest. Vanaf dat moment  waren het 'complete' 
gelovigen geworden, die vol van Gods Geest waren.  

"En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen ..." (Handelingen 19:6, 
HSV2010) 

Hieruit blijkt dat vervuld zijn met de Heilige Geest hoort bij het 'normale c hristelijke leven'. Ben je dan een 
tweederangs christen wanneer je nog nooit een merkbare vervulling met de Heilige Geest hebt meegemaakt? 
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God beoordeelt mensen niet op grond van geloofervaringen, maar op wat ze doen met wat ze ontvangen 
hebben: geestelijk vruchtdragen. DAT is het doel van een christen, terwijl vervulling met de Heilige Geest een 
toerusting is om meer vrucht te dragen. 

Hoe wordt het ervaren? 

Hoe wordt een vervulling met de Heilige Geest ervaren? Dat kan heel verschillend zijn. Sommige gelov igen 
ontvangen dan de gave om in geestelijke talen te bidden. Een voorbeeld daarvan zien we in Handelingen 10, 
waar mensen tegelijk tot geloof kwamen en in geestelijke talen gingen bidden:  

"Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer  op iedereen die naar zijn 
toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat 
ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken 
en God prijzen. Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu 
ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’" (Handelingen 10:44 -47, NBV2004) 

Anderen spreken over een ervaring van nieuwe kracht die door hen stroomt om een bepaalde taak uit te 
voeren. Weer anderen ervaren een krachtige vrede en besef van Gods voortdurende aanwezigheid, sterker dan 
bij hun wedergeboorte. De meesten ervaren het als een overgang naar een nieuw stadium in 
het herscheppingsproces van hun leven. Bijbelleraar Derek Prince noemt het een 'toegangspoort naar een 
nieuwe dimensie in ons christen-zijn'. Er zijn ongetwijfeld veel meer manieren waarop de Heilige Geest zich 
manifesteert. 

Vervulling met de Heilige Geest kan gezien worden als een voorproefje op de krachten van de 'toekomende 
eeuw' (Hebreeën 6:4-5), wanneer alles tot volmaaktheid zal komen. Het is een bovennatuurlijk gebeuren, 
evenals de wedergeboorte. 

Bidden in een geestelijke taal? 

In sommige kerkelijke kringen komen we de volgende opvattingen tegen:  

 Vervulling met de Heilige Geest gaat altijd samen met het ontvangen van de gave van bidden in een 
geestelijke taal. 

 Wie niet de gave van bidden in een geestelijke taal heeft ontvangen, is niet vervuld met de Heilige Geest.  

Ik geloof persoonlijk dat deze beweringen te kort door de bocht gaan. Immers, bij wedergeboorte komt de 
Heilige Geest in de gelovige wonen (Efeziërs 1:13) en verder mag niemand Gods werk beperken tot zijn 
persoonlijke ervaringen of denkbeelden. Niemand mag zijn eigen ervaring tot norm voor anderen ver heffen. 
Aan de andere kant mogen we de gave van bidden in een geestelijke taal niet opzij schuiven als iets overbodigs. 
Als God iets aanbiedt, wie zijn wij dan om te zeggen dat we ook wel zonder kunnen? Integendeel, het is een 
gave waar we ons naar horen uit te strekken. 

Voorstanders van deze opvattingen merken op dat de gave van bidden in een geestelijke taal het enige 
onomstootbare BEWIJS is van vervuld zijn met Gods Geest. Die gedachte wordt inderdaad door het Nieuwe 
Testament ondersteund. Maar je kunt dit niet omkeren door te zeggen dat als dit bewijs ontbreekt, er geen 
vervulling kan zijn. 

Uitwerking van de vervulling 

Enkele voorbeelden 
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 krachtiger fundament van waarheid in je hart 
 diepere en sterkere verbondenheid met God 
 kracht om van Jezus te getuigen en vol te houden bij beproevingen 
 toerusting tot geloofsgroei en karakterverandering 
 verbondenheid met de bron van liefde, om die uit delen aan medemensen 
 toerusting voor het uitvoeren van taken in Gods koninkrijk 
 kracht om te leven volgens Gods leefregels en zijn geopenbaarde wil 

Op zich kan men ongeveer hetzelfde zeggen over de inwoning van Gods Geest. Het verschil zit vooral in de 
intensiteit en de diepgang ervan. 

Doorgaand proces 

Vervuld met de Heilige Geest zijn en blijven hoort bij het normale chris telijke leven. Het is zelfs een Bijbels 
gebod: 

" ... word vervuld met de Geest ..." (Efeziërs 5:18, HSV2010)  

De gebruikte tijdsvorm in de Griekse brontekst laat zien dat het een doorgaand proces is: laat je steeds weer 
vol worden met de Heilige Geest. Helaas wordt dat aspect in geen enkele Nederlandse Bijbelvertaling 
weergegeven, maar het is wel belangrijk. De zin staat bovendien in de lijdende vorm. Wij kunnen onszelf niet 
vullen, alleen maar ons hart als woon- en werkruimte aanbieden. We moeten ons dus voortdurend door God 
laten vullen met de Heilige Geest'.  

"Voortdurend vervuld worden is de opdracht. Als wij dit niet aan ons laten doen, zal de belangrijkste 
geestelijke ervaring die wij misschien eerder gehad hebben, worden tot een herinnering uit het 
verleden, terwijl wij in het heden leeg, verslagen en uitgedroogd zijn. Ook als wij zondigen, heeft het 
bloed van Christus zijn kracht niet verloren, maar is er ruimte om terug te komen in de 
herstelde relatie met God . Ik kan mijn kilheid en geestelijke verstarring niet anders kwijtraken dan 
door het geloof in wat Christus voor mij heeft volbracht." (Roy Hession)  

Meer dan eenmaal vervuld worden 

Een vervulling met de Heilige Geest is niet bedoeld als een eenmalige gebeurtenis voor de rest van je leven. Als 
het goed is maak je na de eerste keer nog diverse keren mee dat je een krachtige impuls van de Heilige Geest 
ontvangt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:  

 een nieuwe doorbraak van Gods Geest, bijvoorbeeld bij een moment van diepere toewijding of wanneer je 
bevrijd wordt van iets wat je geloofsgroei belemmerde 

 kracht om effectief van Jezus te getuigen 
 een explosie van liefde, vreugde of vrede in je hart, waardoor je als het ware tot heel dicht bij Jezus wordt 

opgetild 
 enzovoort 

Laat het vuur niet uitgaan 

Blijft het vuur van Gods Geest altijd even krachtig branden in je hart? We weten wel beter! Hier volgt een citaat 
van een opwekkingsprediker uit vroegere tijden:  
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"Veel gelovigen denken dat ze na één keer met de Heilige Geest vervuld te zijn, altijd daarna vol zu llen 
zijn. Maar o mijn vrienden, wij zijn als lekkende vaten en moeten voortdurend vlak onder de fontein 
gehouden worden om vol te blijven." (Dwight L. Moody) 

Paulus schrift hierover: 

"Doof het vuur van de Geest niet ..." (1 Tessalonicenzen 5:19, GNB1996)  

Hier gebruikt hij het beeld van een vuur dat kan uitgaan als je het niet op de juiste manier verzorgt. Vuur wordt 
in de Bijbel vaak genoemd als een beeld van warmte, licht en energie. Warmte kan worden ervaren als een 
gevoel van vrede en blijdschap. Je verstand wordt verlicht door bovennatuurlijk inzicht. Je ontvangt energie en 
kracht om boven jezelf uitgetild te worden bij het vervullen van de levenstaken die God je geeft.  

Je kan het vuur van Gods Geest uitdoven doordat je bepaalde zonden gaat koesteren, of gebonden raakt 
door verslaving, door wrok of gebrek aan vergevingsgezindheid. 

Vol van Jezus 

Wat was het directe gevolg van de komst van de Heilige Geest in de harten van de apostelen? Ze zeiden niet 
tegen elkaar: "Wat heerlijk om zo'n fijne geestelijke ervaring mee te maken!" Ze waren niet vol van hun 
ervaring, maar vol van Jezus. Vol zijn van de Heilige Geest en vol zijn van Jezus is eigenlijk hetzelfde. Daarom 
konden de apostelen ook niet anders dan vertellen over wat Jezus allemaal had gedaan. Ze deden  dat in de 
vreemde talen die de Geest hen deed spreken (Handelingen 2:4,11). In zijn toespraak benadrukte Petrus de 
glorie van Jezus op de troon van God, die de Heilige Geest had gezonden om daarmee zijn koningschap te 
bevestigen (Handelingen 2:32-36). 

Gespreksvragen 
 Heb je één of meerdere keren een diepere vervulling met Gods Geest meegemaakt? Zo ja, hoe merkte je het?  
 Wat was de uitwerking van een diepere vervulling? 
 Herken je uitwerkingen van vol zijn met de Heilige Geest die in dit onderwerp genoemd zijn? Of heb je 

andere uitwerkingen meegemaakt? 
 Hoe vol ben je van Jezus? 

 

 

 

 

 

 

 


